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Witte Donderdag 
Donderdag 28 maart, 19.30 uur 
 
Te volgen via: YouTube: 
https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk  
 
Een viering voor alle leeftijden.  
Thema: ‘BFF’ 
 

 
 
Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Ouderling: Pons Verheul 
Diakenen: Piet, Hermien, Inejet, Hanneke 
 
Orgel / piano: Roland Zeilstra 
Piano: Kyra van der Molen 
Zang: Jongeren Vocal Group: Lieke en Stella 
M.m.v.: jongeren van de Bijbelbende 
 
Dit is een viering voor alle leeftijden, d.w.z. voor 
jong en oud, dus bij uitstek ook geschikt voor 
kinderen en jongeren. Het is waardevol om 
samen het geloof te kunnen vieren. Het is geen 
kinderdienst, maar de viering is zo ingericht dat 
er ook voor kinderen genoeg te beleven is. Een 
kleurplaat is te vinden achter in dit boekje.  
 
De Jongeren Vocal Group zingt en we lezen het 
verhaal over Jezus die met zijn vrienden het 
laatste avondmaal viert. Kan hij op zijn vrienden 
bouwen? 
 
We delen met elkaar matzes en druiven in een 
grote kring. 

 

 
 
Pianospel 
 
Welkom door de ouderling van dienst  
 
We gaan staan 
 
Zingen: JLB 13a ‘Zomaar een dak boven wat 
hoofden’    

 
 
3. Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
 
V: De Heer zal bij je zijn, 
A: De Heer zal je beschermen. 
V: Wij zijn hier vanavond  
om aan Jezus te denken 
A: Want hij deelde met ons  
zijn leven, zijn lichaam. 
V: En zoals hij voor ons heeft gezorgd, 
A: Zo moeten wij voor elkaar zorgen. Amen. 
 
We gaan weer zitten 
 
Inleiding op de viering 
 
We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal: 
 
Lezing: Exodus 12 : 11.14 – 17  
 
Zingen: LB 168 : Voorzang: Vocal group, 
antwoord en refrein: allen 
 

https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk
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2.  
V: The Lord told Moses what to do, 
A: let my people go; 
V: To lead the children of Israel through, 
A: let my people go 
Refrein: Go down Moses… 
 
3. 
V: They journeyed on at his command, 
A: let my people go; 
V: and came at length to Canaan’s land, 
A: let my people go 
Refrein: Go down Moses… 
 
4.  
V: Oh, let us all from bondage flee, 
A: let my people go; 
V: and let us all in Christ be free, 
A: let my people go. 
Refrein: Go down Moses… 
 
Lezing: Mattheüs 26 : 17 – 35  
 
De paasmaaltijd wordt klaargemaakt 

17Het was de eerste dag van het Joodse 
Paasfeest. De leerlingen kwamen bij Jezus en 
vroegen: ‘Waar zullen we de paasmaaltijd voor u 
gaan klaarmaken?’ 

18Jezus noemde de naam van iemand in 
Jeruzalem. De leerlingen moesten naar hem toe 
gaan en tegen hem zeggen: ‘Onze meester zegt 
dat het einde van zijn leven dichtbij gekomen is. 
Hij wil in uw huis de paasmaaltijd eten met zijn 
leerlingen.’ 

19De leerlingen deden wat Jezus tegen hen 
gezegd had, en ze maakten de paasmaaltijd 
klaar. 
 
Eén leerling gaat Jezus uitleveren 

20’s Avonds gingen Jezus en de twaalf leerlingen 
samen eten. 21Onder het eten zei Jezus: ‘Luister 
goed naar mijn woorden: Eén van jullie zal mij 
uitleveren.’ 22De leerlingen werden heel verdrietig 
en ze vroegen allemaal aan Jezus: ‘Ben ik het? 
Nee toch, Heer!’ 

23Jezus antwoordde: ‘Eén van jullie nam net iets 
uit de schaal, tegelijk met mij. Dat is de man die 
mij zal uitleveren. 24De Mensenzoon zal sterven. 
Dat wordt al verteld in de heilige boeken. Maar 
wat een ramp zal dat zijn voor de man die mij 
uitlevert! Die man had beter niet geboren kunnen 
worden.’ 

25Judas, de man die Jezus ging uitleveren, zei: 
‘Ben ik het, meester? Nee toch!’ Jezus zei tegen 
hem: ‘Je zegt het zelf.’ 
 
Jezus deelt brood en wijn uit 

26Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij 
dankte God, brak het brood in stukken en deelde 
het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet 
ervan.’27Daarna nam hij een beker wijn. Hij 
dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei: 
‘Drink allemaal uit deze beker. 28Want dit is mijn 
bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. 
Maar daardoor zullen veel mensen gered 
worden, want hun zonden worden vergeven. Dat 
heeft God beloofd.’ 

29Jezus zei ook: ‘Luister naar mijn woorden: 
Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas 
weer wijn drinken als ik samen met jullie in de 
nieuwe wereld van mijn Vader ben.’ 30Toen 
zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God 
te danken. Daarna gingen ze op weg naar de 
Olijfberg. 
 
De leerlingen zullen Jezus in de steek laten 

31Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Vannacht zullen 
jullie mij allemaal in de steek laten. Want God 
zegt in de heilige boeken: «Ik zal de herder 
doden, en de schapen van zijn kudde zullen alle 
kanten op rennen.» 32Maar luister goed: Ik zal 
opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea, 
en daar zullen jullie mij zien.’ 

33Toen zei Petrus: ‘Misschien zullen alle anderen 
u in de steek laten. Maar ik zal u nooit in de steek 
laten!’ 34Jezus antwoordde: ‘Luister goed, Petrus. 
Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat 
gebeurt vannacht, nog voordat de haan gekraaid 
heeft.’35Maar Petrus zei: ‘Ik laat u niet in de 
steek! Als het moet, wil ik zelfs samen met u 
sterven.’ En alle andere leerlingen zeiden 
hetzelfde als Petrus. 
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Vocal Group: ‘Make you feel my love’ – Adèle 
 
When the rain is blowing in your face 
And the whole world is on your case 
I could offer you a warm embrace 
To make you feel my love 
 
When the evening shadows and the stars appear 
And there is no one there to dry your tears 
I could hold you for a million years 
To make you feel my love 
 
I know you haven't made your mind up yet 
But I would never do you wrong 
I've known it from the moment that we met 
No doubt in my mind where you belong 
 
I'd go hungry, I'd go black and blue 
I'd go crawling down the avenue 
No, there's nothing that I wouldn't do 
To make you feel my love 
 
The storms are raging on the rolling sea 
And on the highway of regret 
Though winds of change are throwing  
wild and free 
You ain't seen nothing like me yet 
 
I could make you happy,  
make your dreams come true 
Nothing that I wouldn't do 
Go to the ends of the earth for you 
To make you feel my love 
 
Korte overdenking, thema: ‘BFF’ 
 
Vocal group:  "You are the reason' - Calum Scott 
 
There goes my heart beating 
'Cause you are the reason 
I'm losing my sleep 
Please come back now 
 
There goes my mind racing 
And you are the reason 
That I'm still breathing 
I'm hopeless now 
 
I'd climb every mountain 
And swim every ocean 
Just to be with you 
And fix what I've broken 
Oh, 'cause I need you to see 
That you are the reason 
 
There goes my hands shaking 
And you are the reason 

My heart keeps bleeding 
I need you now 
 
And if I could turn back the clock 
I'd make sure the light defeated the dark 
I'd spend every hour, of every day 
Keeping you safe 
 
And I'd climb every mountain 
And swim every ocean 
Just to be with you 
And fix what I've broken 
Oh, 'cause I need you to see 
That you are the reason 
 
I don't wanna fight no more 
I don't wanna hide no more 
I don't wanna cry no more 
Come back I need you to hold me  
(you are the reason) 
Be a little closer now 
Just a little closer now 
Come a little closer 
I need you to hold me tonight 
 
I'd climb every mountain 
And swim every ocean 
Just to be with you 
And fix what I've broken 
'Cause I need you to see 
That you are the reason 
 
Gebeden door jongeren 
 
Mededelingen door diaken  
 
Binnenbrengen van matzes en druiven 
 
Wij vormen een grote kring in de kerkzaal; wie 
niet lang kan of wil staan, gaat zitten op de 
voorste rij. 
 
Gezongen Tafelgebed: LB 387 
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2. Als wij van de feestwijn drinken 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan om te gedenken 
wie een lege beker heeft. 
 
3. Als wij samen in de kring staan 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan om vast te houden 
wie geen hand in handen heeft. 
 
4. Als wij weer de lofzang zingen 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan voor hem te roepen 
die geen stem meer over heeft. 
 
5. Als wij zo de toekomst vieren 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan vandaag te zorgen 
voor wie zelfs geen morgen heeft. 
 
Avondmaalswoorden 
 
We bidden het Onze Vader (In Gewone Taal) 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat iedereen u eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen  
hun fouten vergeven. 
Help ons om nooit tegen u te kiezen. 
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 
Want u bent koning, 
u regeert met grote macht, 
voor altijd.  
Amen.’ 
 
We delen matzes en druiven.  
 
Tijdens het rondgaan zingen we liederen uit 
Taizé: 
 

 Lied 568a  
“Ubi caritas et amor, Deus ibi est” 
 

 Lied 139d 
“Heel het duister is vol van luister door uw 
licht, de nacht is als de dag net zo helder” 
 

 Lied 103e 
“Bless the Lord, my soul, and bless Gods 
holy name, bless the Lord, my soul, who 
leads me into life” 

 
Dankgebed 

Zingen: LB 423 
 

 
 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 
Vaya con dios en à Dieu! 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu 
 
Wegzending en Zegen 
 
Pianospel 
 
Avondmaalscollecte bij de uitgang 
 

 
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Kerk 
in Actie 
De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en 
meest onveilige gebieden van Colombia.  De regio 
heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met 
illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, 
paramilitairen en drugsmaffia. De lokale bevolking zit 
altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners 
van deze regio om via duurzame landbouw, met goed 
bosbeheer, hun inkomen te verhogen. 
 
Digitale Collecte: Voor uw digitale collecte met 
Appostel zie Pagina “Geven” op de website van de 
Jachtlaankerk. Scan de QR-code voor het adres:  

 
Of gebruik de link: https://jachtlaankerk.nl/geven/  
 

https://jachtlaankerk.nl/geven/


 website: www.jachtlaankerk.nl 

 

Goede Vrijdag 
Vrijdag 29 maart, 19.30 uur 
 
Te volgen via:  
YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk 

 

 
 
Voorganger: Ds. Michiel de Leeuw 
Ouderling: Rudy Scholten 
Diaken: Esther Tuinier 
Orgel: Herman Koopmans 
Piano: Arie Kooiman 
Slagwerk: Ton Jacobs 
HetKoor o.l.v. Martine Brussee 
 
Dit is de dag waarop we stilstaan bij het sterven 
van Jezus, en daarin ook bij al het lijden in onze 
wereld. Het is daarom een sobere dienst, maar 
het zal ook intens zijn. We scharen ons rondom 
het kruis, waar we zingen, bidden en waken. We 
lezen het lijdensverhaal uit het evangelie van 
Lucas, afgewisseld met samenzang, prachtige 
koormuziek en ingetogen instrumentale muziek. 
We eindigen met een hoopvol lied en het 
branden van een kaarsje bij het kruis. 

 

 
Er is geen orgelspel. We komen in stilte binnen. 
 
Koor: ‘Als de graankorrel’ 
 

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft zij op zichzelf.  
Maar als zij sterft, brengt zij veel vruchten voort. 

 
We gaan staan 
 
V: Onze hulp is gelegen in uw naam  
A: Die de verdrukten recht verschaft, 
die de hongerigen brood geeft. 
V: Eeuwige, wees ons genadig 
A: Op U hopen wij 
V: Wees onze sterkte, iedere dag 
A: Ook onze hulp in tijd van nood. 

Zingen: LB 561 

 
 
 
2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 
We gaan weer zitten 

 
Luthers Avondgebed 
 

Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid. 

 
HetKoor: ‘Kyrie’ (The Cry) 
 

https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk
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Evangelielezing: Lucas 22 : 39 - 65 
 
Koor: ‘Agnus Dei’ (J.G. de Bruijn) 
 
Evangelielezing: Lucas 22 : 66 – 23 : 25 
 
Zingen: Kruiswegstaties:  
Aanhef (Koor) en I (allen) 
 
Aanhef:  
Wij zoeken langs de oude dode weg  
naar woorden die ons nog de sporten wijzen  
van Hem die door het einde heen zou reizen  
en hier zijn levenspad heeft neergelegd. 
 

 
 
Evangelielezing: Lucas 23 : 26 
 
Zingen: Kruiswegstaties III (Koor) en V (allen) 
 
III: Door vloek en toeloop wordt Hij voortgejaagd, 
de laagste, de gevangene van allen,  
die valt zo diep zijn stad hem maar laat vallen, 
een mens die met het stof wordt weggevaagd. 
 

 
 
Evangelielezing: Lucas 23 : 27 - 32 
 
Zingen: Kruiswegstaties VIII (Koor) en IX (allen) 
 
VIII: Hij wordt door vrouwen van de stad betreurd 
en ziet de tranen van hun medelijden.  
Hij draagt ze op aan leed van later tijden:  
het volk van God tot in het hart verscheurd. 
 

 
 
Evangelielezing: Lucas 23 : 33 - 43 
 
Zingen: Kruiswegstatie XI (allen) 

 
 
Evangelielezing: Lucas 23 : 44 - 46 
 
Koor: Kruiswegstatie XII 
 
XII: De aarde huivert en het daglicht rouwt 
wanneer Hij nog het laatste heeft te vrezen 
en alles wat hij is in woord en wezen 
ten einde aan zijn Vader toevertrouwt. 
 
De Paaskaars wordt gedoofd…  
 
Stilte 
 
Evangelielezing: Lucas 23 : 47 - 56 
 
Zingen: Kruiswegstaties XIII (Koor) en XIV (allen) 
 
XIII: Twee zijn er die met durf in droefenis 
zich over hun verzwegen vriend ontfermen. 
Met open armen komen zij beschermen en 
nemen wat hun al gegeven is. 
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Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
We gaan staan 
 
Allen: ‘Besluit’ 

 
 

 
Er is nu gelegenheid om, bij het verlaten de kerk, 
een kaarsje te branden en dit te plaatsen onder 
het kruis.  
 
Morgenavond zetten we deze dienst voort in de 
Paaswake, om 21.30 uur, hier in de kerk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paaswake 
Zaterdag 30 maart, 21.30 uur 
 

 
 
Voorganger: Ds. Michiel de Leeuw 
Ouderling: Nemi van der Reest 
Diaken: Nic Pot 
 
Orgel: Roland Zeilstra 
Piano: Ellen Schotanus 
Zangoctet:  
Martine Brussee, Marlies Pot, Anne- Marieke 
Evers, Martineke Evers, Jorim Koch, Henk van 
der Molen, Leo Euser, Maarten de Graaf   
Lectoren: Nemi van der Reest, Lidwien Kruijswijk 
Jansen, Tom Schoemaker 
 
Te volgen via:   
YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk 
 
Vanaf de vroege christenheid wordt in de nacht 
voor Pasen een wake gehouden. Hierin wordt 
gespannen uitgezien naar de morgen, het licht 
van Pasen. Aan het begin van de dienst zwijgt 
het orgel en is de kerk donker: wij wachten 
gespannen op een teken van leven. Dan wordt 
door de diaken de nieuwe Paaskaars brandend 
binnengebracht. We concentreren ons op stilte, 
gezang en meditatie, afgewisseld met klassieke 
lezingen uit het Oude Testament waarin sprake is 
van doortocht uit het donker naar het licht, 
alsmede een korte overweging.  
Vast element in de viering is ook de gedachtenis 
van onze doop, die gepaard gaat met een 
geloofsbelijdenis. In de vroege kerk was het 
gebruikelijk om in de Paasnacht te dopen; de 
gedachtenis herinnert ons aan het levensteken 
dat wij in de doop hebben ontvangen. 
Aan het slot geven we met kaarsjes het licht van 
de Paaskaars aan elkaar door, wordt het 
Paasevangelie gelezen en zingen we een 
Paaslied. Met de zegen en een toost op het leven 
gaan we de nacht in, op weg naar de nieuwe 
morgen. 

https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk
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Stilte 
 
De lof van het Licht 
 
In het donker van de nacht wordt de brandende 
Paaskaars – symbool van de levende Heer - 
binnengebracht door de diaken. Bij het 
binnendragen wordt drie keer stilgestaan: 
 
LB 594 Octet (solo en koor) en allen 
 

 
 

 
 
De Paaskaars wordt gedompeld in de doopvont 
en op de kandelaar gezet. Dan gaan we staan.  
 
V: Jullie allen hier aanwezig en op afstand met 
ons verbonden…………………., door Hem, 
Jezus Christus, die is opgegaan als de 
Morgenster. 
A: Amen. 
 
Zingen: LB 1005: 1, 2 
 

 
 

 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord.    
refrein 

 
We gaan zitten 
 
Wake rond de verhalen 
 
Gebed voor de Paasnacht 
 
Genesis 1 : 1 – 2 : 3 
 
Zingen: LB 513: 1 en 3 allen, 2 en 4 octet 

 

 
 
2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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Lezing: Exodus 14 : 15 – 15 : 1 
 
Zingen: Psalm 31 : 1, 3, 6 

 

 
 
3. Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, 
om uwe naam, o Heer, 
toevlucht en tegenweer. 
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. 
Al spannen zij hun netten, 
Gij zelf zult mij ontzetten. 
 
6. Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 
die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 
die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 
 
Lezing: Jesaja 54 : 4 - 14 
 
Zingen: LB 605   
 

 
 
2. De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 

3. De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 
4. De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
5. De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 
 
Korte overweging 
 
Octet: ‘Ubi caritas’ (Taizé) 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Vertaling:  
‘Waar zorgzaamheid is en liefde, daar is God’ 
 
 
Stilte (7 minuten) 
 
 
Octet: ‘Ubi caritas’ (Gjeilo) 
 
Doopgedachtenis 
 
Inleiding 
 
Octet: ‘Gij die geroepen hebt licht’,  
refrein door allen 
 
Gij die geroepen hebt ‘licht’ 
en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen, 
tot op vandaag - 
Gij die geroepen hebt ‘o mens’ 
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe 
dat ik nog leef. 
 
Refrein:  
Omdat Gij het zijt, 
groter dan ons hart 
die mij hebt gezien 
eer ik werd geboren. 
 
Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht - 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
Refrein: Omdat Gij het zijt… 
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Voor allen die gekruisigd worden, 
wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien. 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn 
in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand - 
Voor hen die kracht uitstralen, 
liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
Refrein: Omdat Gij het zijt… 
 
Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, 
ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt 
dat onze ziel vervult; 
laat ons niet leeg en verloren 
en zonder uitzicht, doe ons open gaan 
voor het visioen van vrede, 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
Refrein: Omdat Gij het zijt… 
 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 
Zie het niet langer aan 
dat her en der in deze wereld 
mensen gemarteld worden, 
kinderen gedood; 
dat wij de aarde schenden 
en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag 
dat wij, nu nog verdeelde mensen, 
in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid, 
in U vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen, 
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
Refrein: Omdat Gij het zijt… 
 
Lezing bij het doopvont: Psalm 42 : 2 – 6 
 
Octet: ‘Otche Nash’ (Oekraïens Onze Vader) 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lichtcredo ZZZ 229  
 

 
 
2. Wij geloven in de woorden, 
ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld 
dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
 
3. Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel 
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 
4. Wij geloven in een toekomst 
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 
 
Dageraaddienst 
 
Nu geven we het licht van de Paaskaars aan 
elkaar door! 
 
Opstandingsevangelie: Marcus 16 : 1 - 8 
 
Octet: ‘Lied van Thomas’ 
 
Een nieuw verhaal gaat in het rond; 
de hoop herleeft van mond tot mond. 
Is het te sterk voor dood en pijn, 
te wondermooi om waar te zijn? 
Het zal je gebeuren 
dat een dode levend naast je staat. 
Het zal je gebeuren 
dat er geen dood meer is. 
 
Een nieuw verhaal drijft ons bijeen; 
wij zijn een schuilplaats, hier alleen 
zal wie nog wacht en vraagt misschien 
toch eigenhandig toekomst zien. 
Het zal je gebeuren 
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dat een dode levend naast je staat. 
Het zal je gebeuren 
dat er geen dood meer is. 
 
Een nieuw verhaal: Hij komt in zicht, 
door dichte deuren stroomt zijn licht. 
Voelbare vrede maakt zich waar. 
Hij leeft, Hij is. Geloof het maar. 
Het zal je gebeuren 
dat een dode levend naast je staat. 
Het zal je gebeuren 
dat er geen dood meer is. 
 
Paaslied: Lied 642 : 1, 2, 4 

 

 
 
2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
4. Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
Zending en zegen  
 
Na de viering worden worden witte, lichte 
dranken geschonken (witte wijn of druivensap), 
als teken van het licht dat aanbreekt. Daarbij 
wensen wij elkaar een gezegend Pasen!   
 
Orgelspel 
 
Deze dienst wordt morgen voortgezet met de 
viering van de Paasmorgen hier in de kerk! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


