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Zondagsbrief 7 januari 2024 
 

Winterkerk - ‘Een warm onthaal’ 

 
 Voorganger : ds. Michiel de Leeuw  
 Orgel en piano: Chris Stellaard   
 Zang  : Gelegenheidskoor 
 

                                                  Viering van de doop van: Floris Gijsbert Gustaaf Bonenkamp 
 
Te volgen via:  
YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk 
  

   

Orde van dienst 
 
 

1. De ontmoeting 
 

 ‘Dank sei Dir Herr’ - G.F. Händel 
 

Dank sei Dir, Herr 

Dank sei Dir, Herr 

Du hast Dein Volk mit Dir geführt 

Israel hindurch das Meer 

Wie eine Herde zog es hindurch 

Herr Deine Hand schützte es 

In Deiner Güte gabst Du ihm Heil 

Dank sei dir Herr 

 

 Begroeting door de ouderling van dienst  
 

 Zingen (staand): Lied 518 Hoe helder staat 
de morgenster couplet 1 allen, 2 koor, 3 allen 

 

 We gaan zitten 
 

 Stil gebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Kyriegebed  
 

 Glorialied (Koor):  
‘All things bright and beautiful’ - John Rutter   
 

All things bright and beautiful, 

All creatures great and small, 

All things wise and wonderful, 

The Lord God made them all. 

 

 

Each little flower that opens, 

Each little bird that sings, 

He made their glowing colours, 

He made their tiny wings. 

All things bright ... 

 

The purple headed mountain, 

The river running by, 

The sunset and the morning, 

That brightens up the sky; 

All things bright ... 

 

The cold wind in the winter, 

The pleasant summer sun, 

The ripe fruits in the garden, 

He made them every one: 

All things bright ... 

 

He gave us eyes to see them, 

And lips that we might tell, 

How great is God Almighty, 

Who has made all things well. 

All things bright ... 

 
2. De lezingen en de verkondiging 

 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 

 

 Kinderlied: LB 520 : 1, 2, 3, 4, 5 
 

 Kinderen gaan naar de kinderkring 
 

 Lezing: Mattheus 2 : 1 – 12 

 Zingen: LB 503 : 1, 2, 4 
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 Lezing: Mattheus 25 : 34 - 40 
 

 Koor: If ye love me: Thomas Tallis 
 
If ye love me, keep my commandments. 
And I will pray the Father, 
and he shall give you another comforter, 
that he may 'bide with you forever; 
E'en the sp'rit of truth 

 

 Overdenking 
 

 Koor: Apostolicum (Geloofsbelijdenis Latijn) 
 
 
3. Viering van de doop 

 

 Inleiding op de viering van de doop 
 

 De kinderen komen binnen met het water  
en de dopeling wordt binnengebracht 

 

 Dooplied: ‘Kind wij dragen je op handen’ JLB 
88: 1, 2 allen, 3 koor, 4 allen  

 

 Doopgebed 
 

 Naamgeving en doopbelofte 
 

 Doop en handoplegging  
 

 Ontsteken van de doopkaars 
 

 We gaan staan 
 

 Vraag aan de hele gemeente:  
 

Voorganger: “Gemeente van Christus, nu 
Floris gedoopt is in ons midden, belooft u 
een gastvrije gemeente voor hem te zijn? En 
wilt u hem helpen om zijn weg te vinden in 
geloof, hoop en liefde, het teken van zijn 
doop indachtig?” 
Allen: “Ja, dat beloven wij.” 
 

 We zingen de dopeling toe: ‘Er is gedoopt’ 
 
Er is gedoopt 
Wij allen zijn verbonden 
Het voorgeslacht, de ouders die hier stonden 
De ganse kerk in één geloof 

 

 We gaan zitten 
 

 De kinderen van de Kinderkring en de 
Jeugdouderling namens de Kerkenraad 
bieden een cadeau aan 

 
 
4. Het verzamelen 

 

 Gedachtenis overledenen 
 

 Gebeden 
 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader  

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen (staande): Iona 40 :1, 4, 5 - Wil je 
opstaan en mij volgen als ik noem je naam?     

   
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?  

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?  

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 

kind? Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.  

 Zegen 
 

 Koor: Old Irish Blessing 
 

 We gaan nog even zitten 
 

 Afscheid Chris Stellaard 
 

 Lied door Henk & Chris:  
‘We’ll meet again ‘- Vera Lynn 

 

 Collecte bij de uitgang 
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de 
doopouders te feliciteren en elkaar te ontmoeten bij 

een kopje koffie of thee. Van harte uitgenodigd! 

 
Nieuws uit en voor de wijkgemeente 

 
Collecte, na de dienst 
1.De eerste rondgang is voor de Diaconie / 
Gemeentediaconaat  
Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag 
mooie bloemen op het liturgisch centrum staan. 
Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige 
zorg deze bloemen, als groet en teken van 
meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel 
bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar 
elkaar zo belangrijk.  
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2.De tweede rondgang is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Deze 
collecte is o.a. voor voorzieningen voor de 
kinderoppas, de kinderkring, het kinderkoor, de 
kelderkerk en geloven 2.0. Van harte 
aanbevolen! 
 
3.De derde rondgang is voor de wijkkas/ 
Kerkenwerk in de gemeente 
In onze wijkgemeente is sprake van een groot 
aantal activiteiten. Deze staan beschreven op de 
website. Activiteiten die dankzij vele vrijwilligers 
binnen onze gemeente kunnen plaatsvinden. 
Uiteraard zijn daar ook kosten aan verbonden 
waar we in deze collecte uw aandacht voor 
vragen 

 
Digitale Collecte: 

Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina 

“Geven” op de website van de Jachtlaankerk.  

Scan de QR-code voor het adres: 

 
Of gebruik de link: jachtlaankerk.nl/giften/ 

 

Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van 
onze wijkgemeenten, naar 6 gemeenteleden 
gebracht. 
 
Info-bijeenkomst Taizéreis 15+ op 21 januari 
Op zondagavond 21 januari, 19.30 uur, is er een 
informatieavond over de Taizéreis, in de 
Jachtlaankerk, Jachtlaan 143. In de 
kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk) 
komen elke zomer duizenden jongeren uit de 
hele wereld bijeen om samen inspiratie op te 
doen voor je geloof en je leven, door ontmoeting, 
vieringen, persoonlijke bezinning en veel 
gezelligheid. Deze reis wordt georganiseerd door 
de gezamenlijke wijkkerken van de Protestantse 
Gemeente Apeldoorn. 
Voor wie:  jongeren van 15-17 jaar en van 
18-25 jaar (verschillend programma) 
Wanneer:  zondag 14 – zondag 21 juli 2024 
Kosten:  ongeveer 250 euro  
Meer weten?   
- bekijk de video van 2023 
https://www.youtube.com/watch?v=6rQRYBiSbks 
- lees het reisverslag 2023  
Aanmelding voor de informatieavond is niet 
verplicht, wel handig! Graag met een mailtje aan: 
predikant@jachtlaankerk.nl 
 

Serie ‘Thuis in de kerk’-gesprekken in de JLK 
Dit zijn laagdrempelige, eenmalige ontmoetingen 
in de Jachtlaankerk, o.l.v. ds. Michiel de Leeuw. 
In de ‘Thuis in de kerk’-gesprekken gaat het om 
uitwisseling en geloofsverdieping: we ontmoeten 
elkaar en gaan het gesprek aan over het 
jaarthema ‘Groen? Doen!’ Wat heb je (wel of niet) 
met dit thema? Hoe gaan we om met 
klimaatproblematiek en duurzaamheid? Wat 
inspireert je hierbij? De data en tijden zijn:  

 Dinsdag 16 januari, 15.00 - 16.30 u  
 Vrijdag 19 januari, 10.00 - 11.30 uur  
 Woensdag 24 januari, 20.00 - 21.30 uur  
 Dinsdag 30 januari, 20.00 - 21.30 uur 
 Vrijdag 2 februari, 10.00 - 11.30 uur  
 Donderdag 8 februari, 15.00 - 16.30 uur 

Opgave bij Sjani van der Laan, via (bij voorkeur) 
email sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl, of mobiel:  
06-29464959. Geef s.v.p. aan op welke datum je 
wilt komen en met hoeveel personen. Iedereen is 
van harte uitgenodigd! 
 
‘Ongehoorde’ verhalen 
De komende Winterkerk zondagen staan 
‘ongehoorde’ bijbelverhalen op de rol, ongehoord 
in dubbele zin: verhalen die vrijwel onbekend zijn 
en waar u vast nog nooit een preek over hebt 
gehoord, maar ook ongehoord omdat ze pittig en 
aanstootgevend kunnen zijn. Samen gaan we de 
betekenis ontdekken! 
 
Liedboek 
Tijdens de winterkerk van vorig jaar bleek dat er 
tijdens de diensten in de Goede Herderkerk, niet 
voldoende liedboeken aanwezig waren voor de 
kerkgangers. In GHK maken we tijdens de 
zondagse diensten gebruik van een beeldscherm 
waar we de orde van dienst op vertonen. In de 
praktijk is gebleken dat de tekst op het 
beeldscherm goed te lezen is, zelfs achter in de 
kerkzaal. Dit zal voor de meesten van u ook het 
geval zijn. Nu willen we als proef voor de 
winterdiensten alle liedteksten uit het liedboek 
ook op het beeldscherm gaan tonen waardoor u 
als bezoeker geen liedboek meer nodig zult 
hebben! Twijfelt u over de leesbaarheid dan 
hierbij het advies om toch zelf een liedboek mee 
te nemen. Als het naar wens verloopt hoort u hier 
verder niets meer over. In andere gevallen zal op 
tijd worden bekendgemaakt dat de liedboeken 
weer nodig zijn. Voor de medewerkers aan de 
dienst en een paar kerkgangers, die niet van het 
beeldscherm kunnen lezen, worden enkele orde 
van dienst geprint, met ook daar op de 
liedteksten. 
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20 januari: studie- en ontmoetingsmiddag 
over de Joodse ziel 
Op zaterdagmiddag 20 januari houdt de 
classicale commissie Kerk en Israël Veluwe een 
ontmoetingsdag in de Maranathakerk ’t Loo 
Oldebroek (Verlengde Looweg 25). Thema is: De 
Joodse Ziel, tussen christendom en jodendom. 
Besproken wordt wat het betekent als je Joods 
bent en hoe dat zich verhoudt  tot het 
christendom. De voormalige Apeldoornse 
predikant Harry Smit en zijn dochter Judith 
Boekel Smit vertellen hun persoonlijk verhaal 
daarover naar aanleiding van het boek over hun 
(groot)moeder: De ziel van Catharina. 
Ds. Jacco Overeem, beleidsmedewerker Kerk en 
Israël binnen de dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk, zal inzicht geven in 
Messiaans Joodse geloofsgemeenschappen en 
hun positie ten opzichte van Israël en de kerk. 
De middag is van 13.15-16.00 uur. Iedereen die 
belangstelling heeft is welkom. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te 
melden. 

De actie Kerkbalans 2024 gaat zondag 14 

januari a.s. van start! 

Op zondag 14 januari a.s. start de landelijke actie 

Kerkbalans die in de komende twee weken zal 

plaatsvinden. Zoals ieder jaar vraagt de kerk u 

om een financiële toezegging te doen. Als uw 

emailadres bij ons bekend is krijgt u dit verzoek 

per email, anders krijgt u die per brief in de 

brievenbus. Mocht u het verzoek per email 

ontvangen maar geeft u er de voorkeur aan om 

schriftelijk toe te zeggen, stuurt u dan even een 

berichtje naar kerkbalans@jachtlaankerk.nl. Dan 

zorgen wij dat u alsnog, en in het vervolg, het 

verzoek per brief krijgt. Mocht u schriftelijk toe 

willen zeggen dan kunt u met de loper van de 

actie afspreken wanneer hij/zij de retourenvelop 

weer bij u ophaalt. 

Jachtschotel op vrijdag 12 januari. 

Na een maaltijd in kerstsfeer is iedereen ook dit 

nieuwe jaar weer welkom om met samen te eten 

bij de Jachtschotel. Nodig iemand uit die nog niet 

eerder is geweest en kom met elkaar! Maximaal 

is er aan tafel  plaats voor 36 mensen. Om 17 uur 

beginnen we met koken, om 18 uur gaan we aan 

tafel. Richtbedrag is 5 euro per persoon. 

Aanmelden kan op de inschrijflijst in de kerk, via 

mail (skattemulle@planet.nl) of via het 

telefoonnummer van Saskia Kattemölle: 

0652416133. 

 

Gemeenteavond wijkgemeente Grote Kerk 
Op donderdagavond 18 januari is er een 
gemeenteavond voor de wijkgemeente Grot 
Kerk. De avond start om 19.30 uur in de kerk. 
Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen 
zijn: 

 Inrichting van de kerk tijdens kerkdiensten. 
Sommigen vinden het prettig om verder af te 
zitten, anderen kiezen een plekje dichterbij de 
tuin in de kerk. Velen hebben zelfs wekelijks 
dezelfde ‘eigen plek’.  Onze jongeren missen 
door deze afstand verbinding met de gemeente 
en ook andere gemeenteleden ervaren dit 
onderling. Daarnaast zorgt de onderlinge afstand 
er ook voor dat er minder goed samen gezongen 
kan worden. Tijdens de gemeenteavond gaan we 
mensen in groepjes vragen hiervoor een 
oplossing te verzinnen.  
 Mogelijke aanpassing van onze plaatselijke 
regeling betreffende stemrecht; In onze 
plaatselijke regeling ligt vast wie er 
stemgerechtigd zijn in onze gemeente. Tijdens 
de verkiezing van onze nieuwe predikant bleek 
dat een aanzienlijk aantal mensen (ca. 6% van 
onze leden) niet stemgerechtigd is, omdat ze 
mee-geregistreerd zijn of geregistreerd als 
vriend. Onder hen ook vele betrokken leden. We 
willen de gemeente in de gelegenheid stellen hun 
mening kenbaar te maken over dit onderwerp;  
 Geluid-installatie in de kerk: We staan met 
elkaar stil bij het plan om de geluidsinstallatie te 
vernieuwen;  
 Toekomstverkenning: doorkijk naar het 
vervolg van de toekomstverkenning in Noord-
West.  Over verdere invulling van de 
gemeenteavond bericht ik u op een later moment 
maar noteer 18 januari alvast in uw agenda.  

 

Kerkdienst zondag 14 januari 2023 
Goede Herderkerk : ds. Hester Smits,  

ds. Bram Bregman en  
ds. Michiel de Leeuw 
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