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Jongerendienst 28 januari 2024 

 
Voorganger : Michiel de Leeuw  

                                                                                 Organist : Herman Koopmans  
                                                                                 M.m.v. : Kyra (piano), Berend (elektrisch gitaar), 

Sipke (basgitaar), Bente en Lieke (viool), Daniël 
(drums), Sophie, Stella, Jelka, Lieke, Cornélie, Merle, 

Thema: ‘Circle of life –                            Michiel (zang), Henk (dirigent), Olijn, Merle,  

een duurzame dierenwereld’’                  Femke, Jelka (Waku Waku), Stella, Tessel (gebed)  

                                                                                  Kyra en Berend (overdenking), Jorim (geluid) 
Te volgen via:                                                           Organisatie: Evelyn, Anne-Marieke, Sylvia 
YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk 
  

   

Orde van dienst 
 
 

1. Om te beginnen 
 

 Orgelspel 
 

 Begroeting door de jeugdouderling  
 

 Zingen (staand): LB 216  
‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 

 

 We gaan zitten 
 

 Gebed, besloten met zingen: LB 299j  
‘Om de mensen en de dieren’  
 

 Zingen: JLB 54 (staand) ‘Gloria, gloria’ 
 

 Kinderen groep 1 – 3 gaan naar Kinderkring 
 
 
2. Circle of life: Een duurzame dierenwereld' 
 

 Inleiding op het thema 
 

 Het verhaal van de ezelin van Bileam  
 

 ‘Waku Waku’ speciale aflevering:  
interview met uitgestorven dieren 

 

 Het verhaal van de dieren in de Ark 
 

 Band: ‘Circle of life’ – Elton John 
 

From the day we arrive on the planet 
And blinking step into the sun 
There's more to be seen than can ever be seen 
More to do than can ever be done 
 
Some say ‘eat or be eaten’ 
Some say ‘live and let live’ 

But all are agreed as they join the stampede 
You should never take more than you give 
In the circle of life 
It's the wheel of fortune 
It's the leap of faith 
It's the band of hope 
Till we find our place 
On the path unwinding 
In the circle, the circle of life 
 
Some of us fall by the wayside 
And some of us soar to the stars 
And some of us sail through our troubles 
And some have to live with the scars 
 
There's far too much to take in here 
More to find than can ever be found 
But the sun rolling high through the sapphire sky 
Keeps great and small on the endless round 
 
In the circle of life 
It's the wheel of fortune 
It's the leap of faith 
It's the band of hope 
Till we find our place 
On the path unwinding 
In the circle, the circle of life 
 

 Korte overdenking: ‘Choose life’ 
 

 Band: ‘Paradise’ – Coldplay 
 
When she was just a girl, she expected the world 

But it flew away from her reach 

So she ran away in her sleep and dreamed of 

Para-para-paradise, para-para-paradise,  

para-para-paradise 

Every time she closed her eyes 
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When she was just a girl, she expected the world 

But it flew away from her reach  

and the bullets catch in her teeth 

Life goes on, it gets so heavy 

The wheel breaks the butterfly,  

every tear a waterfall 

 

In the night, the stormy night,  

she'd close her eyes 

In the night, the stormy night, away she'd fly 

And dream of para-para-paradise 

Para-para-paradise 

Para-para-paradise 

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh) 

 

She'd dream of para-para-paradise 

Para-para-paradise 

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh) 

 

La-la-la-la-la-la-la 

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la 

 

And so lying underneath those stormy skies 

She'd say, "oh, I know the sun must set to rise" 

This could be para-para-paradise 

Para-para-paradise 

This could be para-para-paradise 

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh) 

 

This could be para-para-paradise 

Para-para-paradise 

This could be para-para-paradise 

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh) 

 

This could be para-para-paradise 

Para-para-paradise 

This could be para-para-paradise 

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh) 

 
This could be para-para-paradise 

Para-para-paradise 

This could be para-para-paradise 

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh) 

 
 
3. Bidden en delen 

 

    Voorbeden, stil gebed & 
 gezongen Onze Vader: JLB 44 

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: LB 423 ‘Nu wij uiteengaan’ 
 

 Zegen, zingen: Amen. 

 Band: ‘Wonderful world’ – Louis Armstrong 
 
I see trees of green 
Red roses too 
I see them bloom 
For me and you 
And I think to myself 
What a wonderful world 
 
I see skies of blue 
And clouds of white 
The bright blessed day 
The dark sacred night 
And I think to myself 
What a wonderful world 
 
The colors of the rainbow 
So pretty in the sky 
Are also on the faces 
Of people going by 
I see friends shaking hands 
Saying how do you do 
They're really saying 
I love you 
 
I hear babies crying 
I watch them grow 
They'll learn much more 
Than I'll ever know 
And I think to myself 
What a wonderful world 
 
Allen: 
Yes, I think to myself 
What a wonderful world 
 

 Collecte bij de uitgang 
 

Na afloop van de dienst kunnen we elkaar gezellig 
ontmoeten met koffie, thee of limonade.  

 

 
Nieuws uit en voor de wijkgemeente 
 
Collecte 
 
1. De eerste rondgang is voor de Diaconie / 
vakanties minima 
Een korte vakantie. Velen onder ons genieten 
daar regelmatig van. Helaas geldt dat niet voor 
een behoorlijk aantal huishoudens met een 
beperkt budget. Daarom kunnen ook dit jaar 
kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit 
Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én 
een minimuminkomen hebben, zich aanmelden 
via de diaconie voor een vakantie in Nederland.  
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2. De tweede rondgang is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren  
Het jaar thema 2023-2024 is  “Groen? Doen!” 
Om invulling te geven aan dit thema zijn er 
onkosten. Deze worden betaald uit deze collecte. 
Van harte Groen aanbevolen! 
 

3. De derde rondgang is voor de Protestantse 
Kerk – jonge generaties  

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de 

Protestantse Kerk door het jaar heen met een 

serie van 3 interactieve spellen die door heel 

Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de 

eerste. Bij Sirkelslag staan altijd een 

Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. 

Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier 

met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 

kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen 

betrokken te houden. 

 

Digitale Collecte: 

Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina 
“Geven” op de website van de Jachtlaankerk.  
Scan de QR-code voor het adres: 

 
Of gebruik de link: https://jachtlaankerk.nl/geven/ 

 
Vestzaktheater 
Na het succes van ‘Scherven van geluk’ komt 
Herman Kattemölle met een reeks nieuwe 
theaterprojecten. Het worden vier voorstellingen 
voor een kleine zaal, telkens met een 
levensbeschouwelijk onderwerp. Herman stelt 
het programma samen aan de hand van teksten 
en liedjes van al dan niet bekende 
tekstschrijvers, aangevuld met eigen werk. 
Zaal 2 van de Jachtlaankerk wordt voor deze 
gelegenheid omgetoverd tot een 
vestzaktheatertje, waar u gastvrij ontvangen 
wordt. Na afloop is er ruim de tijd voor een hapje 
en een drankje.  
Het eerste programma heet; ‘Laat ons een 
bloem’, een regel uit een lied van Louis Neefs. 
Het wordt een vrolijke compilatie van liederen en 
teksten met als thema groene kerk en 
natuurbeheer. 
Er zijn 3 voorstellingen: vrijdag 1 maart 
19.30 uur, zaterdag 2 maart 16.00 uur en 
20.00 uur. 
Kaarten kosten 5 euro (inclusief koffie, hapje, 
drankje). Kaartjes zijn te koop vanaf 28 januari, 
na de kerkdienst. Wees er snel bij: per 
voorstelling is er plek voor hooguit 70 mensen! 

Houd de berichtgeving in de nieuwsbrief, 
zondagsbrief en op de website in de gaten! 
Namens Herman Kattemölle, Annelies de Jong 
 
Let op: Volgende week dienst om 9.30! 
Volgende week zondag 4 februari is de 
Winterkerk in de Jachtlaankerk. De dienst begint 
dan om 09.30 uur, dus een half uur eerder dan 
gebruikelijk, en na de dienst is er geen 
koffiedrinken. Dit i.v.m. de route van de 
Midwintermarathon, die later in de ochtend over 
de Jachtlaan voert. De kerkdienst op 4 februari is 
dus van 09.30 tot 10.30 uur. 
 
Kerkenraadbericht: Op de hoogte 
Het is alweer even geleden dat onze kerkenraad 
is gestart in de nieuwe samenstelling.  
In en om onze gemeente gebeurt van alles. We 
delen dan ook graag vier keer per jaar het nieuws 
uit de kerkenraad. 
Op de website staat het eerste bericht vanuit de 
kerkenraad; Op de hoogte. 
 
DMB dienst 
DV zondagavond 28 januari 19.00 een DMB-
dienst in de Grote Kerk. "Apeldoorn zingt"  
Voorganger ds. P. van Duijvenboden met als 
thema : Leid mij op een Rots, Organist : Wilbert 
Magré, Koor: Elburgs Mannenkoor OBK o.l.v. 
Henk van der Maten. Vanaf 18.45 samenzang. 

 
De Jachtschotel 
Op vrijdag 9 februari is er weer een Jachtschotel, 
een vegetarische maaltijd die we met elkaar 
klaarmaken. Elke keer is iedereen weer verrast 
over hoe we in een kleine keuken voor zoveel 
mensen een heerlijke maaltijd weten te bereiden. 
De richtprijs is 5 euro.  
Opgeven kan zondag via de intekenlijst bij de 
keuken in de Jachtlaankerk of via een mail naar 
Saskia Kattemölle: skattemulle@planet.nl of een 
bericht naar mobielnr 0652416133. 
Van harte welkom, ook familie of buren. 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van 
de gemeente, naar een aantal gemeenteleden 
gebracht. 
 
Kerkdienst zondag 4 februari 2024 

Jachtlaankerk, 9.30 uur  : Ds Bram Bregman 

 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
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