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Kerst 2023 in de Jachtlaankerk 
 

 
 

Kerstnacht, 22.00 uur (inzingen 21.45 uur) 
 

Thema: ‘Weg van vrede’ 
 

Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Orgel: Harrie den Besten 
Vleugel: Arie Kooiman 

M.m.v. HetKoor o.l.v. Martine Brussee 
Instrumentalisten: Ton Jacobs (slagwerk), Pim Kruithof (trompet/bugel),  

Benthe Kuipers (fluit), Marcel Treffers (trompet/bugel) 
Solisten: Martine Brussee, Anne-Marieke Evers, Jorim Koch,  

Henk van der Molen, Vera Schilder 
 

 
 

Kerstmorgen, 10.00 uur (inzingen 09.45 uur) 
 

Thema: ‘Eer aan het kleine’ 
 
 

Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Orgel: Chris Stellaard 

Vleugel: Chris Stellaard 
M.m.v. HetKoor & Kinderkoor o.l.v. Martine Brussee 

Solist: Henk van der Molen 
 

Te volgen via:    YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk 
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097 

 
 

   

 
 

Kerstnacht 
 
Licht jaagt het donker op 
en straalt het schijnsel van het vuur 
teniet 
bedek je ogen 
bedek je ogen 
voor dit licht 
.......... 
Deze nacht draait de wereld om 
Wie de hand van het Kind vat 
vindt de vrede getekend. 
 
Tekst: Joke Verweerd 
Illustratie: Annet Schaafsma 

  

https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097
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Orde van dienst ~ Kerstnacht 
 

Thema: ‘Weg van vrede’ 
 
Zingen voor de dienst 
 

 LB 486 ‘Midden in de winternacht’ 
1.  Midden in de winternacht  

ging de hemel open. 
Die ons heil ter wereld bracht,  
antwoord op ons hopen.  
Elke vogel zingt zijn lied,  
Herders, waarom zingt gij niet? 

 

refrein: Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom 
horen: Christus is geboren! 

 

2.  Vrede was het overal.  
Wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal  
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied 
Herders, waarom speelt gij niet? 

refrein 
 

3.  Ondanks winter, sneeuw en ijs 
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs 
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
Herders, waarom danst gij niet? 

refrein 
 

4. Zie, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan 
Herders, blaast uw fluiten aan. 
 

refrein: Laat de bel, bim-bam, laat de trom,  
 rom-rom, kere om, kere om, laat de bel- 
 trom horen: Christus is geboren! 

 

 LB 476 ‘Nu zijt wellekome’ 
 

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
 Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
 Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
 Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
 Ky-ri-e-leis. 
 
 

3.  Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
  dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
 "Gaat aan gene straten 
 en gij zult Hem vinden klaar. 

Bet’lem is de stede,  
daar is 't geschied voorwaar".  

 Ky-ri-e-leis. 
 
 

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
 zij zochten onze Here met offerand’. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende 
goud 

 te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
 Ky-ri-e-leis. 

 

 Koor: ‘Ding Dong’ 
Ding dong merrily on high, 
In heav’n the bells are ringing: 
Ding dong! Verily the sky 
Is riv’n with angel singing. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 

E'en so here below, below, 
Let steeple bells be swungen, 
And "Io, io, io!" 
By priest and people sungen. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 

Pray you, dutifully prime 
Your matin chime, ye ringers; 
May you beautifully rime 
Your evetime song, ye singers. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 

 LB 496 ‘Een ster ging op uit Israël’ 
1. Een ster ging op uit Israël  
  na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld,  
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God,  
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot –  
die nacht begon zijn rijk.  

 

2. De herders hebben het gezien  
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien  
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos,  
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos,  
woestijn werd tot een wei.  

 

3. Gij morgenster en mensenzoon,  
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond  
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied,  
u allen even na, - 
dan zingt de schepping weer dit lied  
tot in de gloria. 
 

 Instrumentaal 
 
1. De ontmoeting 
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 Aansteken van de Adventskaarsen 

 Koor: Koppangen  
 

There is silence around me  
in this peaceful winter night. 
From the church down in the valley  
I can see the candlelight. 
And I stopped for a moment  
in this winter paradise, 
When I heard a choir singing  
through the darkness and the ice. 
 

And the rays of lights  
behind the window's vaulted frames 
Have united the souls  
in hope that something great is waiting. 
And I know that those who have left us here  
had the same thoughts as I, 
We're like flames in the darkness  
and stars up in the sky. 
 

And I see how they sparkle  
and they fade before my eyes 
And the truth is coming closer  
like a wonder in disguise. 
We are caught for a moment  
like an imprint of a hand 
On an old and frosted window  
or a footprint in the sand. 
 

For a while I'm eternal –  
that's the only thing I know, 
I am here and we share our dreams  
about our destination. 
It is cold out here and the snow is white  
but I'm warm deep inside. 
I am warm 'cause I know  
that my faith will be my guide 
 

 Begroeting door de ouderling van dienst Karin 
Veldkamp 

 

 Aanvangslied: LB 477 ‘Komt allen tezamen’,  
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

4. O kind, ons geboren 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

5. Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 Stil gebed  
 

 Kyriëgebed, besloten met ‘Kyrie’  
uit Missa Criolla, Koor 

 

 Glorialied: LB 487 ‘Eer zij God in onze dagen’,  
1. Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 

2. Eer zij God die onze vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
2. De lezingen en de verkondiging 
 

 Groet  
 

V: Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
A: Moge zijn liefde ons dragen. 
 

 Gebed voor de Kerstnacht 
 

 Lezing: Jesaja 9 : 1 - 6 
 

 Koor: ‘Het volk dat in duisternis gaat’ 
 

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen 
groot licht. Die wonen in schaduw van dood, over 
hen op gaat het licht. Zij zullen lachen en juichen, 
lachen en juichen, als op de dag van de oogst. 

 

 Gedicht: Kerstnacht – Joke Verweerd 
 

Licht jaagt het donker op 
en straalt het schijnsel van het vuur 
teniet 
bedek je ogen, 
bedek je ogen 
voor dit licht 
valt het bestaan 
het mager bestaan van tekort op tekort 
voorgoed in duigen. 
Dan staat het lied 
aan de lucht 
ongehoord vol 
verzadigd van vrede 
 

Het sneeuwt van de hemel: 
Ere 
Vrede 
Welbehagen 

Deze nacht draait de wereld om 
Wie de hand van het Kind vat 
vindt de vrede getekend. 
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 Koor: Klein Kerstoratorium: Lucas 2 : 1 – 15, 
laatste regel herhaald door allen 

 

In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door 
keizer Augustus dat er een volkstelling moest 
worden gehouden over heel de wereld. Deze 
volkstelling vond plaats voordat Quirinus 
landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis 
om zich te melden, ieder naar zijn stad. 
 

Ook Jozef ging op weg, en omdat hij uit het huis 
en het geslacht van David was, trok hij vanuit 
Nazareth in Galilea naar Judea toe, naar 
Betlehem, de stad van David, om zich daar te 
melden, samen met Maria zijn vrouw, die 
zwanger was. 
 

En terwijl zij in Betlehem verbleven brak het uur 
aan dat zij bevallen moest. Zij bracht een zoon 
ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in 
doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat 
er voor hen geen plaats was in de herberg. 
 

Nu waren er herders in de buurt die nacht, 
in het open veld hielden zij de wacht bij hun 
kudde. 
Plotseling stond voor hun ogen een engel des 
Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen, 
zij werden zeer bevreesd. Maar de engel sprak 
tot hen wees niet bevreesd, want ik verkondig u 
een grote vreugde, die voor heel het volk 
bestemd is. 
 

Heden is u, in de stad van David, een redder 
geboren: de Heer, de Messias. En dit zal u een 
teken zijn: gij zult een pasgeboren kindje vinden, 
het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe. 

 

Plotseling was de engel omringd door een schare 
van hemelse machten. Zij verheerlijkten God en 
zij riepen: Ere zij God in de hoge. En vrede op 
aarde voor alle mensen van goede wil. 
 

En het geschiedde toen de engelen van hen 
waren weggevaren naar de hemel, dat de 
herders zeiden tot elkaar: 
 
Laat ons gaan zien het woord dat daar 
geschiedde. 
In den beginne was dat woord. Roepend om licht, 
en het licht werd geboren. Roepend om mensen, 
zij werden geboren. 
Roepend om ons en wij mensen werden 
geboren.  
In dat woord was leven, levenslicht.  
In dat woord was leven. 
Levenslicht, bronwaterlicht, ziel, leeftocht, adem 
voor de mensen.  
En dat woord geschiedt waar mensen zijn.  
Licht en duisternis waar mensen zijn.  
En het licht schijnt in de duisternis. En de 
duisternis heeft het licht niet overmeesterd. 

 

Allen: 

 
 

 Overdenking 
 

 Zingen: ‘Stil is de nacht’ (tekst Cees Rutgers, 
melodie LB 483) 
 

Stil is de nacht. Schitterend zacht 
straalt van ver sterrenpracht. 
Mensen komen en mensen gaan. 
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 
ademt eeuwige kracht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 
 

Stil is de nacht. Iedereen wacht 
op het licht, op de kracht 
die verdrijft_ de duisternis, 
en die groeien doet al wat er is, 
die verzoent en verzacht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 
 

Kijk om je heen. Mensen bijeen 
zingen zacht: stille nacht. 
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, 
houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 
Volg de stem van je hart, 
Zing door het nachtelijk zwart. 
 

3. Het verzamelen 
 

 Gebeden: 
Voorbeden, acclamatie: LB 458A ‘Zuivere vlam’ 

 
 

Stil gebed - Onze Vader  
 

 Mededelingen en toelichting collecte 
 

 Slotlied: LB 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 
 

. 1. Hoor, de engelen zingen de eer 
 van de nieuwgeboren Heer! 
 Vrede' op aarde, 't is vervuld:  
 God verzoent der mensen schuld. 
 Voeg u, volken, in het koor,  
 dat weerklinkt de hemel door, 
 zing met algemene stem 
 voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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2. Hij, die heerst op ’s hemels troon 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op die tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

 3. Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
Taal en teken in de tijd 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

 Zegen - A: Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte Kerstnachtdienst 
De collecte in deze dienst is voor Warchild. 
Kinderen die een oorlog meemaken doen ’s nachts 
vaak geen oog dicht. Als ze eindelijk slapen nemen 
nachtmerries het over. Ze staan op met een hoofd 
vol zorgen. Met angst voor wat de nieuwe dag zal 
brengen. 
Warchild biedt deze kinderen een plek om weer kind 
te zijn. Waar ze door creativiteit en beweging om 
leren gaan met hun angsten, verdriet en boosheid. 
En dat is harder nodig dan ooit! 
 
Digitale Collecte:  
Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina 
“Geven” op de website van de Jachtlaankerk.  
Scan de QR-code voor het adres:  
Of gebruik de link: jachtlaankerk.nl/giften/  
 

 
 
 
LETOP: Vanaf september 2023 zijn wij gestopt met 
de “eigen” QR-code en wordt u gevraagd digitaal via 
Appostel uw collecte bijdrage te doen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.warchild.nl/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIx4jbqdKigwMVo59aBR1T_wmQEAAYASAAEgKGz_D_BwE
https://jachtlaankerk.nl/giften/
https://jachtlaankerk.nl/giften/
https://appostel.nl/
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Orde van dienst ~ Kerstmorgen 
 

Thema: ‘Eer aan het kleine’ 
 
Zingen voor de dienst 

 

 LB 478 ‘Komt, verwondert u hier, mensen’ 
 

1. Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 

3. Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
In de doeken, in de hoeken  
van dit huisken zonder slot. 

 

 Kinderkoor: ‘Kerstmis is voor iedereen’ 
 

Of je blij bent of verdrietig,  
of je ver woont of dichtbij. 
Laat ons mooie liedjes zingen. 
Kom er maar gezellig bij. 
Luister mee naar de verhalen. 
‘t Maakt niet uit hoe je je voelt. 
Laten we het samen vieren. 
Daar is Kerstmis voor bedoeld. 
 

Refrein: Kom je samen Kerstmis vieren? 
Vrolijk om de kerstboom heen? 
Samen naar de lichtjes kijken? 
Niemand blijft vandaag alleen. 
Kerstmis is voor iedereen. 

 

Of je altijd vrolijk meedoet, 
liever stilzit langs de kant. 
Of je jong bent of al ouder. 
Pak elkaar maar bij de hand. 
Wens geluk en hoop op vrede. 

 

Zoek, vertel, beleef en praat. 
Droom en doe de dingen samen. 
Dat is waar het nu om gaat.    Refrein 
 

Of je sterk bent, snel of langzaam, 
druk of eenzaam, arm of rijk. 
Samen delen we het leven. 
Iedereen is hier gelijk. 
Alle deuren zwaaien open, 
steeds als er wordt aangebeld. 
Stoelen worden bijgeschoven. 
Dat is wat met Kerstmis telt.     Refrein 

 

 Koor: ‘Carol of the Bells’ 
 

Hark! how the bells. Sweet silver bells.  
All seem to say: ‘throw cares away.’ 
Christmas is here bringing good cheer  
To young and old, meek and the bold 
Ding, dong, ding, dong. That is their song  
with joyful ring all carolling. 
One seems to hear words of good cheer. 
From ev’rywhere filling the air. 
Oh how they pound raising the sound  
o’er hill and dale telling their tale. 
 

Gaily they ring, while people sing 
songs of good cheer: Christmas is here 
Merry, merry, merry, merry Christmas 
On, on they send. On without end. 
Their joyful tone to ev’ry home 
Ding Dong Ding Dong - Dong 
 

 ZZZ 677 ‘Naardense engelenzang’  
1e keer kinderkoor, 2e keer Koor, daarna allen 
 

 
 

 Instrumentaal 
 

1. De ontmoeting 
 

 Aansteken Adventskaarsen 
 

 Kaarsenlied: 1 Kinderkoor, 2 allen 
 

1.  Kijk eens aan, kijk eens aan, 
 steek maar alle kaarsjes aan, 
 hang de sterren in de bomen 

 want het Kerstfeest is gekomen. 
 God is goed voor ons geweest, 
 vier vandaag het mooiste feest. 
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2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Koor: ‘Nativity Carol’ (John Rutter) 
 

Born in a stable so bare, Born so long ago 
Born 'neath light of star, He who loved us so 
 

Refrein: Far away, silent he lay 
Born today, your homage pay 
For Christ is born for aye 
Born on Christmas Day 

 

Cradled by mother so fair 
Tender her lullaby 
Over her son so dear 
Angel hosts fill the sky,    Refrein 
 

Wise men from distant far land 
Shepherds from starry hills 
Worship this babe so rare 
Hearts with his warmth he fills,    Refrein 
 

Love in that stable was born 
Into our hearts to flow 
Innocent dreaming babe 
Make me thy love to know,     Refrein 
 
 

 Begroeting door de ouderling van dienst Nemi 
van de Reest 
 

 Ieder gaat (zo mogelijk) staan 
 

 Zingen: LB 477 ‘Komt allen tezamen’ 1, 3 
 

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

3.  De hemelse engelen  
  riepen eens de herders 
  weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
  spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

 Stil gebed 
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Ieder gaat zitten 
 

 Kyriëgebed, besloten met LB 476 ‘Nu zijt 
wellekome’  

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
 Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
 Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
 Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
 Ky-ri-e-leis. 

 

 Glorialied (staand):  
 Kinderkoor: 

Deze nacht is als een wonder, 
het leven wordt verlicht. 
Alle kaarsen mogen branden 
als het licht van Gods gezicht. 
Jezus is vannacht geboren, 
hierop hebben wij gewacht 
De hemel is geopend: 
Kind van God in deze nacht 
Refrein: Gloria, gloria, de hemel is geopend,  
kind van God in deze nacht. (2x) 

 
Allen refrein: 

 
 

2. De lezingen en de verkondiging 
 

 Groet 
V:  Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
A:  Moge zijn liefde ons dragen. 
 

 Gebed om de heilige Geest, met acclamatie:  
‘Licht voor ons uit’, 1e x Koor, 2e x allen 
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 Gedicht: ‘Eer aan het kleine’ – Karen Hagg 
 

Eer aan het kleine, eer aan het kind  
dat in het kleine het grote nog vindt.  
 

Eer aan de hand die niet slaat, maar die streelt   
Eer aan de mens die wat heeft en dat deelt.  
 

Eer aan de liefde in elk klein gebaar;  
Eer aan het kleine, ach, zag ik het maar…  
 

Eer aan de mens die niet haat, die niet vloekt,  
Eer aan de God die het zwakke juist zoekt.  
  

Eer aan het lieve dat ieder mens heeft,  
Eer aan het goede dat diep in ons leeft.  

 

 Moment voor de kinderen 
 

 Projectlied: ‘Weet jij hoe laat het is?’,  
1 allen, 2 Kinderkoor 

 

 
 

Kinderkoor: 
Nu de tijd is aangebroken 
van de koning in de stal, 
durven mensen weer te dromen 
dat de vrede komen zal. 
 

 Kinderen gaan naar de Kinderkring 
 

 Lezing: Johannes 1 : 1 - 14 
 

 Koor: ‘Laat ons gaan zien’, laatste regel allen 
Laat ons gaan zien het woord dat daar 
geschiedde. 
In den beginne was dat woord. Roepend om licht, 
en het licht werd geboren. Roepend om mensen, 
zij werden geboren. Roepend om ons en wij 
mensen werden geboren.  
In dat woord was leven, levenslicht. In dat woord 
was leven. 
Levenslicht, bronwaterlicht, ziel, leeftocht, adem 
voor de mensen.  
En dat woord geschiedt waar mensen zijn.  
Licht en duisternis waar mensen zijn.  
En het licht schijnt in de duisternis. En de 
duisternis heeft het licht niet overmeesterd. 

 

Allen: 

 

 Lezing: Filippenzen 2 : 5 - 11 
 

 Zingen: LB 500 ‘Uit uw verborgenheid’  
 

 
 

3.  Uit uw verborgenheid 
nu aan de dag getreden, 
hebt Gij uw heil gezocht. 
bij mensen, hier en heden. 
Zoals Gij kwam om ons 
met vrede te ontmoeten, 
laat het ook vrede zijn 
waarmee wij U begroeten. 
 

5.   Uit uw verborgenheid 
Ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 

 

 Overweging 
 

 Zingen: ‘Christe, lux mundi’, 1x Koor, daarna allen  
Vertaling: Christus, licht van de wereld, wie jou 
volgt zal het licht van het leven hebben. 
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4. Het verzamelen 
 

 Gebeden 
Voorbeden, afgewisseld met ZZZ 112  
 ‘Keer U om’, 1x Koor, daarna allen 

 
 

Stil gebed  
Gezongen : Onze Vader: JLB 39 

 
 

 Kinderen komen terug in de kerk 
 

 Afsluiting Adventsproject Kinderkring  
 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 We gaan staan 
 

 Slotlied: LB 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 
1.  Eer zij God in onze dagen, 
 eer zij God in onze tijd. 
 Mensen van het welbehagen, 
 roep op aarde vrede uit. 
 Gloria in excelsis Deo.  
 Gloria in excelsis Deo. 
 

2. Eer zij God die onze vader 
 en die onze koning is. 
 Eer zij God die op de aarde, 
 naar ons toegekomen is. 
 Gloria in excelsis Deo.  
 Gloria in excelsis Deo. 
 

 Zegen,  
allen: Amen. 
 

 Zingend naar buiten: ZZZ 677  
‘Naardense engelenzang’ 

1e keer kinderkoor, 2e keer Koor, daarna allen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Collecte Eerste Kerstdag 
 

1.Adventscollecte:  
Kerk in Actie/ Kinderen in de Knel 

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in 
een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij 
en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, 
en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen 
deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. 
Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van 
Kerk in Actie. 
2. Voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren  

(o.a. pastoraat en onderhoud gebouwen) 
3.Voor de wijkkas/Ouderenwerk 
Door ondersteuning vanuit de Wijkkas kunnen veel 
wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. Vandaag 
noemen we het ouderenwerk in onze wijk. Een 
voorbeeld is het werk dat gedaan wordt door het 
TOP (Team Ouderen Pastoraat). Een flink aantal 
vrijwilligers brengt regelmatig een bezoekje aan de 
ouderen, ook in de Loohof en in de verpleeghuizen.  
 

Digitale Collecte: Voor uw digitale collecte met 
Appostel zie Pagina “Geven” op de website van de 
Jachtlaankerk.  
Scan de QR-code voor het adres:  
Of gebruik de link: 
jachtlaankerk.nl/giften/  
 

LETOP: Vanaf september 2023 zijn 
wij gestopt met de “eigen” QR-code 
en wordt u gevraagd digitaal via Appostel uw 
collecte bijdrage te doen 
 
 
Kerkdiensten  
- 31 december, 10.00 uur, gez. dienst in Grote Kerk 
- 7 januari, 10.00 uur, Doopdienst in JLK 
 

https://jachtlaankerk.nl/diaconie/de-diaconale-adventscollecte-1e-kerstdag-kinderen-in-de-knel/
https://jachtlaankerk.nl/giften/
https://jachtlaankerk.nl/giften/
https://appostel.nl/


 website: www.jachtlaankerk.nl 

 
Winterkerk 2024 – ‘een warm onthaal’! 
In de maanden januari, februari en maart van het 
nieuwe jaar gaan we weer door het leven als 
Winterkerk. Samen met de Grote Kerk en de Goede 
Herderkerk vieren wij samen op zondag. Elke week 
bereiden we u een warm onthaal in één van onze 
kerkgebouwen. We kerken dan: de 1e én 4e zondag 
van de maand in de Jachtlaankerk, de 2e zondag 
van de maand in de Goede Herderkerk en de 3e 
zondag in de Grote Kerk. De gezamenlijke afsluiting 
op Palmzondag is in de Grote Kerk. 
Met de Winterkerk dienen we een dubbel doel: het 
is duurzaam en klimaatvriendelijk omdat we maar 
één gebouw hoeven te verwarmen én het is 
waardevol om als wijkgemeenten in Noord-West 
samen te vieren, ook met het oog op de toekomst. 
In Hoog Soeren is in die drie maanden geen dienst.  
 
 
Nieuwe serie ‘Thuis in de kerk’-gesprekken 2024 
Dit zijn laagdrempelige, eenmalige ontmoetingen in 
de Jachtlaankerk, o.l.v. ds. Michiel de Leeuw. In de 
‘Thuis in de kerk’-gesprekken gaat het om 
uitwisseling en geloofsverdieping: we ontmoeten 
elkaar en gaan het gesprek aan over het jaarthema 
‘Groen? Doen!’ Wat heb je (wel of niet) met dit 
thema? Hoe gaan we om met klimaatproblematiek 
en duurzaamheid? Wat inspireert je hierbij? De data 
en tijden zijn:  

 Dinsdag 16 januari, 15.00 - 16.30 uur  
 Vrijdag 19 januari, 10.00 - 11.30 uur  
 Woensdag 24 januari, 20.00 - 21.30 uur   
 Dinsdag 30 januari, 20.00 - 21.30 uur  
 Vrijdag 2 februari, 10.00 - 11.30 uur  
 Donderdag 8 februari, 15.00 - 16.30 uur 

  
Opgave bij Sjani van der Laan, via (bij voorkeur) e-
mail sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl, of mobiel:  
06-29464959. Geef s.v.p. aan op welke datum je 
wilt komen en met hoeveel personen. Iedereen is 
van harte uitgenodigd! 

 
Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? 
Vindt u het fijn om af en toe contact met iemand te 
hebben? Of weet u iemand anders die daarbij 
gebaat zou zijn? Neem dan gerust contact op met 
het Pastoraal Contactpunt:  
055-2002041 / pastoraat@jachtlaankerk.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het KERSTBLOEMSTUK gaat dit jaar naar een 
Thomashuis. 
Sinds de start in 2003 tellen we -verspreid over ons 
hele land-119 Thomashuizen.  
Wij brengen ons bloemstuk naar het Thomashuis 
“Berg en Bos”, gelegen aan de Soerenseweg 152.  
  
Hier wonen 9 volwassenen met een verstandelijke 
beperking op een zo gewoon mogelijke manier met 
elkaar samen, begeleid door Laura en Diederik 
Meeusen en hun team. 
Samen tv kijken, in de tuin werken, een spelletje 
doen, een fietstochtje maken over de Veluwe of 
gewoon samen eten: het is als in ieder ander gezin.  
Vooral de sfeer is er plezierig, dankzij de individueel 
afgestemde zorg en begeleiding, de bewoners 
noemen het hier “kei-gezellig” en het gonst er van 
enthousiasme!  
Tegelijkertijd wordt er rust en duidelijkheid geboden 
aan degenen die dat nodig hebben.  
De bewoners treden ook graag de buitenwereld 
tegemoet, door bv als vrijwilliger bij Apenheul te 
werken.  
Omgekeerd staat het Thomashuis graag open voor 
mensen en invloeden van buiten naar binnen.  
  
Dat van “buiten-naar-binnen” past goed bij ons 
thema van de Jachtlaankerk.  
Vandaag brengen we ons bloemstuk van buiten 
naar binnen bij hen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij volgende zondagsbrief 31 december 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Marijke Schippers 06 403 73719 
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