
24
ste

 jaargang 

Zondagsbrief 3 december 2023 
 
 Voorganger : ds. Michiel de Leeuw 
 Orgel / piano : Chris Stellaard 
 Solozang : Henk van der Molen  

Eerste Advent  
 

Te volgen via:  Thema: ‘Weet jij hoe laat het is?’ 
YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk 
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097   
  

   

Orde van dienst 
 

1. De ontmoeting 
 

 Orgelspel 
 

 Aansteken eerste Adventskaars door Famke 
 

 Kaarsenlied: 1 door Jelka, 2 door allen 
 

1. Kijk eens aan, kijk eens aan, 
steek het eerste kaarsje aan, 
want wij wachten en wij dromen 
dat het Kerstfeest weer zal komen 
en de liefde overwint 
door het wonder van het Kind. 
 
2.  

 
 
 

 Begroeting door de ouderling van dienst  
 

 Zingen (staand): JLB 6: 1, 2 
 

 We gaan zitten 
 

 Stil gebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Kyriegebed, besloten met JLB 30: 1e keer 
solo, 2e keer allen  
 

 Adventslied (staand): LB 433 : 1, 3, 5 

2. De lezingen en de verkondiging 
 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 

 

 Gebed van de zondag 
 

 Adventsproject Kinderkring 
 

 Projectlied Advent 

 
 

1. Als je weet dat hij zal komen, 
maar je weet nog niet wanneer: 
houd dan steeds je ogen open 
voor de komst van onze Heer. 
 

 Kinderen gaan naar de Kinderkring 
 

 Lezing: Jesaja 63 : 19b – 64 : 8 
 

 Solo: ‘Sorry seems to be the hardest word’ – 
Elton John 

 
What do I gotta do to make you love me? 
What do I gotta do to make you care? 
What do I do when lightning strikes me? 
And awake to find that you're not there?  
What do I gotta do to make you want me? 
What do I gotta do to be heard? 
What do I say when it's all over?  
Sorry seems to be the hardest word  
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It's sad, so sad 
It's a sad, sad situation 
And it's gettin' more and more absurd 
It's sad, so sad 
Why can't we talk it over? 
Oh, it seems to me 
That sorry seems to be the hardest word 
 
What do I gotta do to make you love me? 
What do I gotta do to be heard? (Hmm) 
What do I do when lightning strikes me? 
What've I gotta do? 
What've I gotta do? 
When sorry seems to be the hardest word? 

 

 Lezing: Marcus 13 : 24 - 37 
 

 Solo: De dag zal komen – Stef Bos 
 

De dag zal komen, het uur zal slaan. 
Dat ik jou zie en stil zal staan 
En alles laten voor wat het is. 
Het staat geschreven, het lot beslist. 
 
De dag zal komen, het uur zal slaan. 
Mijn oude wereld zal vergaan. 
De muur zal vallen en de grens verdwijnt. 
Ik zal niet meer dezelfde zijn. 
 
De dag zal komen het uur zal slaan. 
De haan zal kraaien en ik zal me zelf verraden. 
Voor jou, voor goed, voor altijd. 
Voor zolang het zal bestaan. 
 
De dag zal komen, het uur zal slaan. 
De zon zal niet meer ondergaan. 
Het licht zal blijven, de nacht verdwijnt. 
En niets zal nog hetzelfde zijn. 
 
De dag zal komen, het uur zal slaan. 
De haan zal kraaien, ik zal mezelf verraden. 
Voor jou, voor goed, voor altijd. 
Voor jou, voor goed, voor altijd. 
 
Voor zolang het zal bestaan. 
Voor zolang het zal bestaan. 
 

 Overdenking 
 

 Vioolsolo door Masterclass student 
 

 
3. Het verzamelen 

 

 Gebeden 
 Voorbeden, met acclamatie: JLB 40 
 Stil gebed 
 Gezongen Onze Vader: JLB 44 

 Kinderen komen terug in de kerk 
 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: LB 444 
 

 Zegen 
Zingen: Amen. 
 

 Orgelspel 
 

 Collecte bij de uitgang 
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 

Je bent van harte uitgenodigd! 
 

 

 

Nieuws uit en voor de wijkgemeente 
 

Collecte 
 
1. De eerste rondgang is voor Kerk in Actie / 
Adventscollecte Kinderen in de Knel (Oeganda)  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden 
kinderen op straat. Ze gaan niet naar school en lopen 
risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie 
Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen 
en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze 
zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of 
een vak kunnen leren. Ook proberen ze te voorkomen 
dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. 
 
2. De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ 
Kapel Hoog Soeren  
Wie niet fysiek in de kerk aanwezig kan zijn, kan de 
kerkdienst live op afstand volgen. Zonder 
geluidsversterking is o.a. onze voorganger in de kerk 
niet te verstaan. Daarom zijn de voorzieningen voor 
beeld en geluid van groot belang. De 2e collecte is 
onder andere voor de voorzieningen van beeld en 
geluid. 
 
3. De derde rondgang is voor de Wijkkas/ 
Kinderkring 
Door ondersteuning vanuit de Wijkkas kunnen veel 
wijkgerichte activiteiten plaatsvinden, zoals de 
Kinderkring Tijdens de kerkdienst hebben kinderen 
van de basisschoolleeftijd, verdeeld over twee of drie 
leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers bereidt dit iedere week, in overleg 
met de dienstdoend predikant, voor. 
 
Digitale Collecte: 
Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina 
“Geven” op de website van de Jachtlaankerk.  
Scan de QR-code voor het adres: 

https://jachtlaankerk.nl/giften/
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Of gebruik de link: jachtlaankerk.nl/giften/ 
 
Inzameling voor de Voedselbank op zondag 
10 december. 
Help mee om de voorraad aan te vullen van de 
Voedselbank! 
Vorige week schreven we al wat op dit moment het 
meeste nodig is: Appelstroop, jam, beschuit, koekjes, 
pakken frisdrank, melkhagelslag, groene thee. Deze 
week komen daarbij: Fruit in blik, houdbare melk, pak 
of fles vruchtensap, knäckebröd, koffiepats, zak 
mandarijnen. 
Genoeg om uit te kiezen en van harte aanbevolen. 
Volgende week staan we klaar bij de ingang van de 
Jachtlaankerk om alle producten in ontvangst te 
nemen.  
Diaconie Jachtlaankerk 
 
Jachtschotel op 8 december 
U kunt zich nog aanmelden voor de Jachtschotel op 
vrijdagmiddag op 8 december. Welkom!  
17 uur gaan we het eten voorbereiden en om 18 uur is 
de maaltijd klaar om met elkaar te eten. 
Aanmelden kan via de intekenlijst in de kerk (staat bij 
de keuken) of via Saskia Kattemölle: mailadres: 
mailto:skattemulle@planet.nl 
 
Leeskring Apeldoorn-breed: ‘Levenslessen: hoe 
oude wijsheid jouw leven in bloei zet’ 
Een boek vol oude levenswijsheid van de Vlaamse 
jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin. Over 
geduld, twijfel, dankbaarheid, vertrouwen, stilte, 
veerkracht, moed, intuïtie, liefde en meer van dit 
moois. We houden deze leeskring gezamenlijk met 
andere wijken, op vier avonden op vier verschillende 
locaties, telkens op maandag van 20.00 - 21.30 uur: 
 
22/01 Jachtlaankerk, Michiel de Leeuw inleider 
29/01 De Drie Ranken, Ad Wijlhuizen inleider 
05/02 Grote Kerk, Hester Smits inleider 
12/02 Julianakerk, Henk Boter inleider,         
  
Aanmelden graag vóór 1 januari 2024 bij Ad 
Wijlhuizen, adwijlhuizen@3ranken.nl 
 
Weet jij hoe laat het is? Het is tijd voor het Advent-
project van de Kinderkring! Voorin de kerk tellen we af 
met een ladder naar kerst. In de kinderkring krijgen we 
een klokkenmaker op bezoek en werken we aan een 
poppenkastspel. Een filmpje hiervan laten we met 
kerst in de kerk zien. 
Oproepje aan alle gemeenteleden: Deel jij met ons 
een selfie met jouw lievelingsklok? Die delen we dan 
in de kerk. Mail hem met je naam naar 
mailto:kinderkringjlk@outlook.com.  
Tijdens advent sparen we in de Kinderkring voor 
kinderen in de Oekraïne. Kijk voor meer informatie 
op www.kerkinactie.nl/kerst 

Adventsplein Grote Kerk 
Op zaterdag 9 december organiseert de Grote Kerk 
een Adventsplein, van 16.00 – 17.30 uur, voor 
kinderen van 0 tot 16 jaar. Met spel, kerstverhaal, 
bakken & smullen. Opgeven kan via: 
schateilandgrotekerk@gmail.com  
 
Christmas Carol Hour 24 december 
Heeft u vorig jaar ook zo genoten van de Christmas 
Carols? Dit jaar komen ze terug en worden gezongen 
door het Pop-up koor o.l.v. Annemarieke Evers, op 
zondag 24 december a.s. van 20.30-21.30 uur. We 
nodigen u en onze buurtbewoners uit om Kerstavond 
met elkaar te vieren. Voor de organisatie zoeken we 
nog een aantal mensen die het leuk vinden om te 
helpen. Ook op de dag zelf zou het fijn zijn als er 
mensen zijn die kunnen helpen bij de op- en afbouw.  
Wie hebben we nodig? Heeft u zin om… 
- Carols te zingen? - Julian Kruis 
(mailto:juulkruis@hotmail.com); 
- te wandelen? Flyeren in de wijk - Sylvia van der 
Hoeven (mailto:svanderhoeven@kpnplanet.nl); 
- te organiseren vooraf? - Sylvia van der Hoeven 
(mailto:svanderhoeven@kpnplanet.nl); 
- het op- en afbouwen op de dag zelf? - Sylvia van der 
Hoeven (mailto:svanderhoeven@kpnplanet.nl); 
- iets lekkers te bakken (cake, koekjes of anders) - 
Sylvia van der Hoeven 
(mailto:svanderhoeven@kpnplanet.nl). 
 
Verder zijn we nog op zoek naar:  
- twee grote partytenten; 
- 3 vuurkorven  
- Lichtslingers; 
- Lege glazen potjes; 
- Eventueel 1-2 marktkramen.  
Heeft u een of meerdere van deze zaken? Meldt u dat 
bij Sylvia van der Hoeven (06-51819596). 
Laten we er met z’n allen een mooi Christmas Carol 
Hour van maken en onze buurtgenoten ook van harte 
welkom heten in de Kerstnachtdienst! 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van de 
gemeente, naar een aantal gemeenteleden gebracht. 
 
Kerkdiensten zondag 10 december 2023 
Jachtlaankerk, Avondmaal: Ds. Michiel de Leeuw 
Kapel Hoog Soeren     : geen dienst 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
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