
Gemeente van Christus, 

 

Gisteren, 6 januari, was het feest van Epifanie. Epifanie is de periode na Kerst 

en betekent: verschijnen, aan het licht komen. De geboorte van het Christuskind 

komt aan het licht. Daarom lezen we vandaag over de wijzen uit het Oosten: 

namens de hele wereld zijn zij getuige van het wonder.  

 

Epifanie wordt ook wel het feest van Driekoningen genoemd. Wat best een rare 

naam is, want het zijn geen koningen, maar mágiërs. Dat staat er letterlijk, 

magoi in het Grieks.  

 

Magiërs, dat betekent wijzen, geleerden, sterrenkundigen. Geen koningen.  En 

ze zijn misschien ook niet met z’n drieën. Althans dat staat nergens vermeld. Ze 

brengen drie geschénken mee, dat is wat anders. 

 

Misschien waren ze wel met z’n víeren. Was er nog een víerde magiër, een 

vierde wijze. Daar is een mooi verhaal van overgeleverd. Misschien kennen 

jullie het. Een verhaal uit 1895, van de hand van de Amerikaanse predikant 

Henry Van Dyke. Vast met Hollandse roots. Dat verhaal gaat als volgt. 

 

De vierde wijze heette Artaban. Artaban was in Perzië een geleerd en wijs man. 

Hij wist veel van de geneeskracht van planten en kruiden en als het donker was 

bestudeerde hij de sterrenhemel. 

 

In oude profetische boeken had hij gelezen dat in het Joodse land een koning 

geboren zou worden, die licht en vrede zou brengen over de hele aarde. Als 

teken van zijn geboorte zou een grote nieuwe ster aan de hemel verschijnen. 

 

Artaban had dit verteld aan de drie andere wijzen.  Ze spraken af dat zodra de 

ster was verschenen, ze samen naar Jeruzalem zouden reizen om de nieuwe 

koning te begroeten en hem geschenken te brengen. Omdat ze op verschillende 

plaatsen in Perzië woonden, hadden ze afgesproken dat ze bij een tempel niet 

ver van Babylon op elkaar zouden wachten.  

 

Op een avond ontdekt Artaban een grote heldere ster, die hij nog nooit eerder 

had gezien. "Dit moet het teken zijn!" denkt hij. "De koning is geboren. Ik zal er 

heengaan om hem te begroeten." 



De volgende dag bestijgt hij zijn kameel en gaat snel op weg naar de tempel 

waar zijn vrienden op hem zouden wachten. Drie edelstenen heeft hij bijzig als 

geschenken voor het koningskind: een blauwe saffier, een rode robijn en een 

witte parel. 

 

Maar onderweg wordt hij opgehouden, als hij een man op de grond ziet liggen. 

Hij ziet dat de man nog leeft. Eigenlijk moet hij hem helpen. Maar dan komt hij  

te laat bij de tempel. Zijn vrienden zullen denken dat hij niet komt, en zonder 

hem vertrekken.  

 

Een ogenblik staat hij in tweestrijd. Dan besluit hij de man te helpen. Hij geeft 

hem water en een beetje brood. Van een geneesmiddel, dat hij altijd bij zich 

heeft, maakt hij een drankje en giet dat voorzichtig tussen de lippen van de zieke 

man. Zo is hij lange tijd met hem bezig en langzaam komt de man op krachten. 

 

Artaban moet nu echt verder. Hij geeft de man een edelsteen, de blauwe saffier, 

om in de stad verder voor zich te laten zorgen. Ze nemen afscheid, Artaban rijdt 

gauw weer verder, maar als hij bij de tempel aankomt, blijken zijn drie vrienden 

al vertrokken. Onder een steen ligt een briefje waarop staat: "We hebben 

gewacht tot na middernacht. Volg ons door de woestijn!" 

 

Uiteindelijk, na een lange eenzame reis komt Artaban aan in Bethlehem. Drie 

dagen nadat zijn collega’s Jozef en Maria met het kind hadden gevonden en hun 

geschenken van goud, wierook en mirre hadden gegeven. Hij is doodmoe maar 

verheugd dat hij nu eindelijk de nieuwe koning zal zien en hem zijn robijn en 

parel kan geven. 

 

Aan een vrouw met een klein kind in de deuropening vraagt Artaban of ze drie 

vreemdelingen heeft gezien die een pasgeboren kind kwamen zoeken.  

"Ja, ik heb ze gezien," zegt de vrouw, "dat waren rijke mannen die hier kwamen 

op hun kamelen. Ze brachten goud, wierook en mirre mee voor het kind van 

eenvoudige mensen, die uit Nazareth kwamen. Maar na een paar dagen zijn ze 

onverwachts weer weggegaan. En die man uit Nazareth is midden in de nacht 

met zijn vrouw en zoontje vertrokken. Er wordt gezegd dat ze gevlucht zijn naar 

Egypte omdat soldaten onderweg zijn om het kind te zoeken. Ik begrijp het niet, 

het zijn heel gewone mensen en ik kan me niet voorstellen dat ze iets misdaan 

hebben.” 



Plotseling horen ze vrouwen schreeuwen: "De soldaten van Herodes! Ze willen 

onze kinderen doden!" De vrouw wordt doodsbleek. Ze drukt haar kind tegen 

zich aan en vlucht naar binnen.  

 

Artaban verspert de deur en zegt tegen de commandant: "Als je ons met rust 

laat, geef ik je deze kostbare robijn." Begerig grist die de schitterende edelsteen 

uit zijn hand en roept tegen de soldaten: "Doorlopen! Hier is geen kind!" De 

vrouw dankt Artaban met tranen in de ogen. Ze zegt: "U hebt mijn kind gered!" 

 

"Nu heb ik alleen nog maar de parel over voor de koning die ik zoek," denkt 

Artaban, en weer gaat hij op reis, nu helemaal naar Egypte waar hij het kind met 

zijn ouders hoopt te vinden. Maar waar moet hij daar zoeken?  

 

In Alexandrië treft hij een Joods rabbi, die hem zegt: "De koning, die je zoekt, 

kun je niet vinden in een paleis of bij rijke en machtige mensen. Zoek hem bij de 

armen, bij de zieken en gevangenen."  

 

Artaban ziet veel arme mensen, hij bezoekt zieken en kan velen genezen door 

zijn kennis van geneeskrachtige kruiden. Ook komt hij in gevangenissen. Hij 

probeert te troosten en te helpen waar hij kan.  

 

Zo gaan drieëndertig jaren voorbij, maar de koning die hij zoekt, vindt hij niet. 

Zijn donkere baard is inmiddels grijs geworden. Artaban is oud en moe.  

 

Hij besluit met een groep Joodse pelgrims naar Jeruzalem te trekken, voor het 

Paasfeest. Daar loopt Artaban door de nauwe straten en stegen van de stad, waar 

een dreigende sfeer hangt. Een grote menigte mensen loopt te hoop.  

 

Hij hoort dat ze op weg zijn naar Golgotha, buiten de stadsmuur, waar iemand 

terechtgesteld wordt die Jezus van Nazareth heet. Die wonderbare dingen heeft 

gedaan voor zieke en ongelukkige mensen. Die beweerd schijnt te hebben de 

‘Koning der Joden’ te zijn.  

 

Als hij dat hoort, wordt Artaban doodsbleek. Was die Jezus van Nazareth de 

koning, die drieëndertig jaar geleden in Bethlehem was geboren en die hij al die 

jaren had gezocht? En wordt hij nu gekruisigd? Hoe was dit mogelijk? 

 



"Misschien kan ik hem nog vrijkopen met mijn parel!" denkt Artaban. En zo 

snel als zijn oude benen hem kunnen dragen loopt hij met de menigte mee. Maar 

dan komt plotseling uit een zijstraat een troep soldaten, die een meisje met zich 

mee slepen. Ze schreeuwt het uit van angst. "Help me!" roept ze. "Ze hebben me 

als slavin verkocht. Red me!" 

 

Artaban staat als aan de grond genageld. Hij heeft nog maar één kostbaar 

geschenk voor de koning die hij zoekt. Tijd om lang na te denken is er niet. Hij 

neemt de parel uit zijn gordel en houdt hem in zijn open hand. Verbaasd en 

begerig kijken de soldaten naar de glanzende steen. Ze laten het meisje los, 

grijpen de parel en verdwijnen. 

 

Op hetzelfde moment wordt het aardedonker en een aardbeving doet de grond 

trillen. Iedereen zoekt een veilig heenkomen, maar Artaban blijft staan. Hij heeft 

geen haast meer, hij is niet bang. Zijn laatste geschenk voor de koning heeft hij 

weggegeven. Hij heeft geen hoop meer hem nog te vinden. Zijn zoeken is 

afgelopen. 

 

Opnieuw doet een aardschok de grond trillen. Artaban valt, op zijn hoofd. Hevig 

geschrokken knielt het meisje dat door hem was bevrijd, naast hem neer. Het is 

alsof hij met iemand spreekt die zij niet kan zien. Ze ziet zijn lippen bewegen en 

ze hoort hem fluisteren:  

 

"Maar Heer, wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u te eten gegeven? Of 

dorstig en heb ik u te drinken gegeven? Wanneer zag ik u dan als vreemdeling 

en heb ik u opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? Wanneer zag ik u ziek of 

in de gevangenis en ben ik bij u gekomen? Drieëndertig jaar heb ik u gezocht, 

maar nooit heb ik u gevonden."  

 

Dan zwijgt hij, en van veraf maar toch duidelijk hoort het meisje een stem die 

zegt: "Wat je voor mijn broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je voor mij 

gedaan!" 

 

Een glans van verwondering en vreugde komt over het bleke gezicht van 

Artaban. Een lange zucht van bevrijding komt over zijn lippen. Zijn reis is 

geëindigd. Zijn geschenken zijn aangenomen. De vierde Wijze heeft de Koning 

gevonden… 



Dit verhaal van dominee Van Dyke is een soort kruising tussen Mattheus 2 en 

Mattheus 25. Martineke en Maarten, wat een toeval. Want Mattheus 2 is de tekst 

van deze zondag, maar Mattheus 25 over de werken van barmhartigheid, die 

hebben jullie járen geleden al uitgekozen voor de doop van jullie zoontje Floris.  

Want Artaban mag er dan lang over hebben gedaan, ook voor jullie was het een 

hele reis om vandaag eindelijk bij het doopvont uit te komen. Maar het is gelukt!  

 

Over Mattheus 25 zeiden jullie, dat je het mooi vindt om dit aan Floris mee te 

geven. Dat je niet leeft voor jezelf. Dat het evangelie inhoudt dat we omzien 

naar elkaar. En dat jullie hopen dat dit weerklank zal vinden in het leven van 

jullie zoon. 

 

In de doopbrieven, die jullie aan Floris hebben geschreven, komt dit ook terug. 

Zo schrijft Maarten: ‘Door je te laten dopen wil ik je God leren kennen en 

meegeven in je leven, zodat je daarmee de liefde voor God, de liefde voor een 

ander en de liefde voor jezelf leert kennen.’ 

 

Voor jou, Maarten, zijn de bijbelverhalen een bagage voor het leven, om het 

verschil te ontdekken tussen goed en kwaad en wat liefde vermag. En is de kerk 

een plek waar je ruimte vindt om stil te staan, om dankbaar te zijn voor al het 

goede én om kracht en vertrouwen te vinden in verdrietige en moeilijke tijden. 

Een plek waar je thuis kunt komen. En die gun je ook graag je zoon. 

 

Martineke vond als kind al het verhaal van de Barmhartige Samaritaan 

onovertroffen. Jezus die opkomt voor de kwetsbare, de ongeziene. En je hebt 

zelf in je leven gemerkt dat God er vaak was juist op verrassende momenten: in 

de ontmoeting met anderen, met zieken, in het zingen en de stilte. 

 

En je schrijft aan Floris: ‘Ik wens je toe in vrijheid op te groeien met oog voor 

jezelf en de ander. Dat wij je daarin mogen voorleven. Dat je je mag ontplooien 

en de liefde van God mag ervaren.’ 

 

Daar is de doop voor jullie een teken van: dat God zich met ons verbindt. En dat 

hij er zal zijn voor jullie kind. Wat er ook gebeurt. Dat vieren we vandaag. In de 

hoop dat Floris bij het opgroeien zelf God op het spoor komt en Christus leert 

herkennen in de mensen die op zijn pad komen. Dan wordt hij zelf een víjfde 

wijze… Amen. 


