
Preek bij Johannes 1 : 1 – 14 en Filippenzen 2 : 5 - 11 

 

Ik las eens over een monnik in een klooster in Zuid-Frankrijk, die was 1.94 meter 

lang, maar hij leefde in een kamertje van 1.70 meter hoog. Toen hem werd 

gevraagd waarom hij leefde in een cel met een te laag plafond, antwoordde hij: 

‘Als ik niet leer bukken, hoe kan ik mij dan buigen naar iemand die kleiner is dan 

ik? En als ik niet af en toe val, hoe kan een ander mij dan helpen?’ 

 

Zou de les van deze nederige monnik ons iets kunnen zeggen over het wonder van 

Kerst? Het wonderlijké van Kerst? Want wat gebeurt daar eigenlijk in die nacht, 

in die stal, in die kribbe, in dat kind? 

 

Eer aan het kleine, eer aan het kind  

dat in het kleine het grote nog vindt.  

 

Eer aan de liefde in elk klein gebaar;  

Eer aan het kleine, ach, zag ik het maar…  

 

Ja, zag ik het maar. Maar wat is er dan te zíen in dat kleine, in dat kind? Volgens 

de apostel Paulus in zijn brief en Johannes in zijn evangelie is er in dat kleine iets 

groots te zien. Iets heel groots. Megagroot. En dáár willen zij het over hebben. 

 

Bij zowel Paulus als Johannes is trouwens geen spoor van dat Kerstkind te 

bekennen, geen kribbe, geen engel, geen herders, geen ster, geen wijzen uit het 

Oosten, niets van dat al.  

 

Van Paulus is dat niet vreemd trouwens. Die heeft nooit Kerst gevierd op een 

manier die ook maar in de búúrt komt van ons Kerstfeest. Niet alleen omdat hij 

ongetrouwd was en dus niet op Eerste Kerstdag naar zijn schoonfamilie hoefde.  

 

Nee, een geboortefeest van Jezus bestónd nog helemaal niet in Paulus’ tijd. En de 

geboorteverhalen uit Lucas en Mattheus waren waarschijnlijk nog niet 

opgeschreven.  

 

Johannes kende die andere evangeliën wel en die geboorteverhalen, maar hij kiest 

een héél andere insteek, hij plaatst ze in een heel nieuw kader. 

 

Zowel Paulus als Johannes laten hun licht schijnen op de betékenis van de komst 

van dit kind in onze wereld. En de hérkomst! Want in dit Christuskind is iets heel 

bijzonders aan de hand. 



Het lijkt erop dat God zich net als die Franse monnik heeft afgevraagd: ‘Als ik 

niet buk, hoe kan ik mij dan buigen naar iemand die kleiner is dan ik? En als ik 

niet val, hoe kan een ander mij dan helpen?’ 

 

Want in Jezus Christus bukt God zich naar de aarde, naar ons toe, zo willen 

Johannes en Paulus ons doen geloven. En God bukt heel diep. Zo diep dat hij valt. 

 

Paulus heeft het over Jezus die de gestalte van God had, maar afstand deed van 

die positie om de gestalte van een dienaar aan te nemen. Hij was gelijk aan God, 

maar werd gelijk aan mensen. Met huid en haar. Solidair, in leven en sterven. 

 

Johannes gaat ook terug naar de oorsprong. Zoals gezegd, niet naar de geboorte 

van een kind, maar naar de geboorte van álles. Het begin van de wereld en zelfs 

daarvóór. Daarom begint hij zijn evangelie met dezelfde woorden als waar de hele 

bijbel mee begint, Genesis 1, vers 1: in het begin. In den beginne. 

 

Johannes heeft het over het Woord, de logos, als een scheppend beginsel. Dat 

Woord is de scheppingskracht van God. Dat Woord heeft alles geschapen wat 

bestaat. Het heeft licht voortgebracht en leven. En nog steeds. Denk aan Genesis 

1, waar God spreekt: ‘Er zij licht’, en er was licht. 

 

Nou, dat Woord, dat goddelijke, eeuwige, onvergankelijke, scheppende, licht en 

leven gevende Woord, daarvan zegt Johannes, dat is méns geworden. Letterlijk 

staat er: het is vléés geworden. Geïncarneerd.  

 

En vlees betekent zoals wij zijn: aards, vergankelijk, eindig. Vlees betekent zoals 

wij zijn: in onze breekbare gestalte, onze broosheid en kwetsbaarheid. Vlees 

betekent zoals wij zijn: in onze beperkingen, onze armoedigheid, ons 

aanmodderen.  

 

Het Woord is vlees geworden, dat betekent dat God als het ware ‘met zijn poten 

in onze modder’ is gaan staan. Midden in ons leven. In onze angsten en driften, in 

onze pijn en ons verlies, in onze hoop en onze pogingen tot liefde.  

 

Iets van God, uit God, bij God, kwam in een mens, werd vlees en bloed. Het heeft 

handen en voeten gekregen, adem, hart en ziel. En zo heeft het onder ons 

gewoond, schrijft Johannes. Als een van ons.  

 

Paradoxaler wordt het niet. Want vlees staat toch lijnrecht tegenover God. Het 

geschapene tegenover de Schepper. Het eeuwige tegenover het vergankelijke. 



Maar hier komt het bij elkaar, wordt een onpeilbare afstand overbrugd. Als God 

zich bukt. De kinderen in de kerk hebben dat trouwens fraai uitgebeeld met die 

Adventsladder. De afgelopen Adventsweken daalde het kindje tree voor tree af 

naar beneden. Om afgelopen nacht in de kribbe te ploffen. 

 

De Adventsladder is een soort omgekeerde carrière ladder. Een ladder, niet om te 

stijgen, in aanzien en positie en waardering, maar om af te dalen. Demotie in 

plaats van promotie. Afzien in plaats van aanzien. 

 

Het motto van Kerst is het omgekeerde van het motto van de Olympische Spelen.  

Het Olympisch motto luidt: Citius, altius, fortius.  Sneller, hoger, sterker.  

 

Dat lijkt wel het motto geworden van onze hele cultuur en economie. Daarom 

levert die ook winnaars en verliezers op. Sneller, hoger, sterker. Wie niet 

meekomt, heeft pech. En als je wint, heb je vrienden. 

 

Maar het motto van Kerst is precies andersom. God gaat niet sneller, maar trager, 

komt niet hoger maar lager, wordt niet sterker maar zwakker. Want, heeft hij 

misschien gedacht: als ik niet leer verliezen, wat heeft een ander dan te winnen? 

Als ik niet buk, hoe kan ik mij dan buigen naar iemand die kleiner is dan ik? En 

als ik niet val, hoe kan een ander mij dan helpen? 

 

En zo is het Woord vlees geworden, in een mens Jezus, in al zijn kwetsbaarheid.  

 

Iemand die zich bukte naar al wie klein was, de armen, de zieken, de verliezers 

van de maatschappij. Iemand die er alles voor over had, om mensen de liefde van 

God te laten voelen en ervaren. De vleesgeworden naastenliefde. 

 

In zijn blik, zijn stem, zijn aanraking. In zijn bereidheid zelfs te lijden voor de 

liefde. En die in zijn val liet zien, dat wij God moeten helpen, wil het ooit iets 

worden met zijn vrede op aarde. 

 

Daarom wordt hij ‘Zoon van God’ genoemd. Omdat hij Gods Woord van liefde 

gestalte gaf in deze wereld. Omdat hij God present stelde en zichtbaar maakte. 

Omdat Jezus door zijn manier van leven en sterven God zelf weerspiegelt, 

weerkaatst.  

 

Met andere woorden: wil je God zien, kijk dan naar hem. Of zoals mijn 

leermeester Gerrit de Kruijff zei: ‘Jezus, daar gaat God!’ 

 



Dat is wat Paulus in zijn brief en Johannes in zijn evangelie ons willen wijsmaken.  

En misschien denk je: poeh, moet ik dit allemaal geloven? Nee, hoor, je hoeft het 

niet te geloven. Als je het maar dóet!  

 

Paulus vraagt niet van ons dat je zijn theorie onderschrijft, maar dat je het lééft. 

Dat je het ontvangt en doorgeeft. Het Kerstgebeuren heeft geen publiek nodig dat 

applaudisseert, geen mensen die het hartverwarmend vinden, maar mensen die het 

in praktijk brengen. Die het gestalte geven in hun eigen leven. 

 

Kijk maar hoe Paulus zijn duizelingwekkende betoog over Christus begint. Hij 

zegt tegen zijn lezers: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’ 

En daarna volgt het verhaal over de God die een dienaar werd. 

 

Laat de gezindheid heersen die Christus had. Met andere woorden: maak zélf die 

beweging. Gezíndheid betekent niet geloven, maar gestalte geven. 

 

Een paar verzen daarvoor wordt het nog concreter, als hij schrijft: ‘Handel niet uit 

geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker 

dan uzelf. 

 

Dat is de gezindheid van Christus. En dat is je roeping. Leren te bukken, om je te 

buigen naar iemand die kleiner is dan jij. Leren te vallen, zodat een ander je kan 

helpen. Leren het grote in het kleine te zien. 

 

Eer aan het kleine, eer aan het kind.  

 

En dat is ook het kind in jezelf. Het kind dat zich kan verwonderen, dat zich kan 

toevertrouwen, het kind met een hand die gauw gevuld is. 

 

Eer aan de hand die niet slaat, maar die streelt   

Eer aan de mens die wat heeft en dat deelt.  

 

Eer aan het lieve dat ieder mens heeft,  

Eer aan het goede dat diep in ons leeft.  

 

Daarvoor hoef je thuis je plafond heus niet te verlagen. Om de smaak van de 

nederigheid te pakken te krijgen, van de eenvoud en de liefde.  

 

Ik wens u een nederig Kerstfeest toe, klein, maar fijn. 

Amen. 


