
Preek bij Lucas 2-1-20 en Jesaja 9-1-6 

 

Lieve mensen, 

 

We gaan het vanavond over politiek hebben. Ik weet niet of u daarop zat te 

wachten. Waarschijnlijk niet. U hebt misschien meer behoefte om de zinnen even 

te verzetten, een feestelijke kerstnachtdienst als opmaat naar het kerstdiner.  

 

En gelijk hebt u. Maar wees gerust, ik ga het níet over de verkiezingsuitslag 

hebben of de kabinetsformatie. Sinds twee dagen is het Kerstreces in Den Haag 

en dat wil ik graag zo houden. 

 

Waarom dan toch over politiek beginnen? Omdat het Kerstverhaal zich niet 

afspeelt in een sprookjeswereld, maar in onze eigen wereld. Het geboorteverhaal 

van Jezus, zoals de evangelist Lucas dat heeft opgetekend, speelt zich af in een 

politieke werkelijkheid, midden in onze geschiedenis.  

 

Daarom begint het verhaal niet met de woorden ‘Er was eens’. Maar met: ‘het 

geschiedde’. Het geschiedde in die dagen. Hier wordt geschiedenis geschreven.  

 

‘In die tijd’, schrijft Lucas, ‘kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 

inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.’  

 

De setting van dit kerstverhaal is dus de wereldgeschiedenis. En het begint met 

een verplicht decreet van een groot machthebber. In een rijk dat de hele bewoonde 

wereld omspant. Met één vingerbeweging laat de keizer hele volksstammen in 

beweging komen. Zoals de bevlieging van een machthebber ook in onze tijd in no 

time zorgt voor migratiestromen. 

 

Door zo zijn verhaal te beginnen, voert Lucas de spanning dus al direct op. Want 

de kleine geschiedenis die hij gaat schrijven, van de onbeduidende Jozef en Maria 

en hun pasgeborene, staat op gespannen voet met de gróte geschiedenis, die 

machthebbers doorgaans schrijven.  

 

En machtiger dan de Romeinse keizer worden ze niet gemaakt. Hij regeert over 

een immens rijk. Zijn regeertijd wordt gekenmerkt door de zogenaamde ‘Pax 

Romana’, de Romeinse Vrede. Die heet zo omdat na vele jaren van oorlog en 

strijd een langdurige periode van relatieve vrede was aangebroken.  

 

Maar deze rust wordt wel met ijzeren hand afgedwongen. Wie ongehoorzaam is 

of in opstand komt, wordt bruut gestraft. Daar hebben de Romeinen hun legioenen 

voor. Én hun vazalkoningen ter plaatse  - zoals de wrede Herodes.  



De vrede is bovendien duur, want er moet flink betaald worden, in de vorm van 

afdracht en belasting. En slavernij. Kortom, zó vredig is de Romeinse Vrede niet. 

 

Palestina is slechts een uithoek van dit immense rijk. Maar de keizerlijke arm reikt 

ook tot hier. En dat roept bij Lucas de vraag op hoe de macht van de keizer zich 

verhoudt tot de macht van dat kind in de kribbe.  

 

Want wij weten al dat dit kind in zijn volwassen leven herhaaldelijk zal gaan 

botsen met de autoriteiten. Met de geestelijke leiders, rond de Tempel, maar óók 

met de Romeinse overheersers. En het zijn die Romeinen die Jezus uiteindelijk 

terechtstellen aan het kruis. 

 

Dat Lucas in het begin van zijn evangelie de naam noemt van de Romeinse keizer, 

dat zet de zaak dus meteen op scherp. Hier is de politieke spanning al voelbaar. 

 

Maar hij noemt nóg een naam die politiek behoorlijk pikant is. De naam van 

David. De volkstelling die de keizer beveelt dwingt Jozef om met zijn aanstaande 

gezin op reis te gaan naar de plaats waar zijn familie vandaan komt: Bethlehem. 

Daar moet hij zich laten inschrijven. 

 

Maar hoe vertelt Lucas dat? Die zegt: ‘Jozef gaat naar de stad van Dávid, die 

Bethlehem heet, aangezien hij van Dávid afstamt.’ 

 

Zo laat Lucas nadrukkelijk twee keer de naam ‘David’ vallen en daarmee wekt hij 

grote verwachtingen bij zijn lezers. Want de naam ‘David’ herinnert aan de tijd 

van de grote koning David, een glorietijd, een verleden tijd, toen Israël een eigen 

land was, met een koning naar Gods hart, en geen Romeinse kolonie, met een 

dominante keizer. 

 

Sinds de tijd van koning David waren er al vele vreemde overheersers in het land 

geweest.  En toch hadden ze in Israël altijd de vlam van hoop brandend gehouden 

dat er óóit, óp een dag, een nieuwe koning zou komen. Een koning zoals David. 

Een Zoon van David. Uit het koningshuis van David.  

 

Een koning met welhaast goddelijke trekken, die het volk zou bevrijden van de 

onderdrukking. Die licht zou brengen in de duisternis. De messias werd hij 

genoemd. 

 

Jesaja bijvoorbeeld hield die hoop levend in zijn profetie. We hebben het gelezen: 

“Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het 

donker wonen, worden door een helder licht beschenen.” 

 

En wat er dan gebeurt, schetst Jesaja in krachtige beelden: 



Het volk, dat op de knieën zat, richt zich op. Bevrijd van het juk, van de stok en 

de zweep waarmee ze onder de duim werd gehouden. Bevrijd ook van de dreiging, 

van oorlog en geweld: “Iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel waar 

bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi voor het vuur.” 

 

En dan komt het: “Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.” En 

die zoon, zegt Jesaja, dat is er eentje van David.  

 

Die messias moet dus uit het huis van David komen. En die móet dus wel geboren 

worden in de oude koningsstad van David: Bethlehem. En de ironie van het 

verhaal is dus dat Jezus zónder het decreet van keizer Augustus nooit in 

Bethlehem was geboren. Want dan was Jozef mooi in Nazareth gebleven, met zijn 

hoogzwangere vrouw. 

 

Maar juist door het bevel van de keizer zijn Jozef en Maria precíes waar ze móeten 

zijn op het moment van Jezus’ geboorte. In Bethlehem. En zo krijgt dit kind de 

legitimiteit van de messias. De keizer denkt z’n eigen plan te trekken, maar hij 

blijkt – zonder het te weten - een pion in een hoger plan. Gods plan.  

 

En zo legt de keizer onbedoeld een tijdbom onder zijn eigen rijk. Want dit kind 

zal hem overvleugelen. Zijn boodschap zal uitgroeien tot een wereldgodsdienst. 

Het grote Romeinse Rijk zal christelijk worden. En onze jaartelling zal genoemd 

worden naar het kleine kind in de kribbe. Wij leven niet in 2023 na Augustus, 

maar na Christus. De messias. 

 

Over die messias zegt Jesaja: ‘Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen 

einde komen.’ Maar om die vrede te bereiken heeft Jezus een heel ánder soort 

heerschappij voor ogen dan de Romeinse keizer. Jezus doet geen greep naar de 

politieke macht, en hij wil geen geweld gebruiken om zijn doelen te bereiken.  

 

Hij heeft het over een ander soort koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen, dat niet 

veroverd kan worden. Hij spreekt van een vrede, die je niet kunt afdwingen, maar 

alleen ontvangen. Geen Pax Romana, maar een Pax Christi. De vrede van 

Christus. Dat is andere koek. 

 

Want Jezus gelooft niet dat gewapende strijd het Rijk van God ook maar één meter 

dichterbij brengt. Dus richt hij ook geen leger op, geen verzetsgroep, maar een 

geméénschap: een groep volgelingen die hij op pad stuurt met maar één wapen in 

handen: een boodschap van liefde en vrede.  

 

Die boodschap heeft na 2000 jaar nog niets van z’n actualiteit verloren. Omdat 

nog teveel mensen op het cruciale moment geen boodschap hebben aan de 

boodschap van de engelen. Vrede op aarde.  



Want ook in onze tijd laaien oorlog en geweld op met de regelmaat van de 

seizoenen. De vreselijke oorlog in Oekraïne, die maar voortduurt en die de 

Europese veiligheid bedreigt. De mensonterende oorlog in Gaza, waar zoveel 

kinderen sterven. Een oorlog die ook in Nederland joden én moslims een onveilig 

gevoel geeft. En dan zijn er oorlogen en conflicten die het nieuws bijna niet meer 

halen maar nog altijd voortwoekeren, in Congo en Soedan, in Jemen en Syrië. 

 

Alleen al daarom is het goed om ieder jaar de Kerstboodschap te horen. Want 

vrede op aarde is kwetsbaar als een pasgeboren kind. Hoe zal het opgroeien? 

 

Daarom kun je het thema van deze Kerstnachtviering op twee manieren lezen: 

Weg van vrede. Want bewegen we wég van vrede of gáán we de weg van vréde? 

 

Uiteindelijk is het altijd een keuze. Vrede weg of weg van vrede. Kan Kerst daarin 

het verschil maken, zelfs als vrede heel ver weg lijkt? Kan het licht doorbreken, 

zelfs als het pikkedonker is? Kan God ongezien onze geschiedenis binnenglippen, 

om geschiedenis te maken? En een weg van vrede beginnen? 

 

Want het kán. Vrede kan plotseling uitbreken. Een van de meest ontroerende 

voorbeelden vind ik nog altijd wat er gebeurde in de Kerstnacht van het jaar 1914. 

 

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in de zomer van dat jaar dachten de soldaten 

dat ze vóór de Kerst thuis zouden zijn, als overwinnaars welteverstaan.  

 

Maar in december 1914, na vijf maanden van vernietigende strijd en miljoenen 

slachtoffers, waren de legers uitgeput en de fronten vastgelopen. De soldaten 

moesten een eerste ellendige winter gaan doorbrengen in de loopgraven. 

 

Het thuisfront aan beide kanten probeerde hun zonen in de loopgraven toch een 

beetje kerstfeest te bezorgen. Er werden grote kerstpakketten gestuurd, en 

duizenden kerstbomen vonden hun weg naar het Duitse front. 

 

Een paar dagen voor Kerst begon het een beetje te sneeuwen, waardoor het 

macabere oorlogslandschap zowaar een beetje op een kerstkaart ging lijken. En 

toen, op Kerstavond 1914 gebeurde het.  

 

De Duitse soldaten plaatsten – tot verrassing van hun vijanden – kerstbomen 

verlicht met kaarsjes op de borstwering van hun loopgraaf. Ze begonnen te zingen:  

“Stille nacht, heilige nacht”.  

De Britten applaudisseerden en zongen op hun beurt Christmas Carols. Een aantal 

soldaten verliet ongewapend hun loopgraven. En in het midden van het 

niemandsland schudden ze elkaar de hand en wensten elkaar een gelukkig 

kerstfeest. 



Een spontaan Kerstbestand ontstond langs grote delen van het front. Het is de 

geschiedenis ingegaan als de Pax Noël, de Kerstvrede. Men begroef gezamenlijk 

de doden. Over en weer werden geschenken uitgewisseld. Men bekeek elkaars 

familiefoto’s, en ging gezamenlijk op de foto.  

 

En er werd zelfs gevoetbald in het niemandsland, wat niet gemakkelijk was 

vanwege de grote bomkraters. Ergens in Frankrijk werd er een echte wedstrijd 

gespeeld tussen de Engelsen en de Duitsers. De Duitsers wonnen met 3-2. Ik neem 

aan met een doelpunt in de laatste minuut… 

 

Zo leek Jesaja’s visioen tóch éven werkelijkheid te worden: soldatenlaarzen 

waarmee gevoetbald wordt in plaats van gemarcheerd. Vijanden die in elkaar een 

broeder herkennen. Het was alsof een engel neerdaalde op het slagveld, om de 

vrede af te kondigen. 

 

En ook al ging de oorlog door, nog jaren, het blijft een ontroerend verhaal over 

hoe Kerst heel even het verschil kan maken, hoe de vrede van boven de harde 

werkelijkheid beneden kan doorbreken, doordringen en verlichten. 

 

Er is een uitspraak van een Vietnamese boeddhistische monnik, die zei: “Er is 

geen weg naar vrede; vrede ís de weg.” Met andere woorden: vrede is geen doel 

dat je op een of andere manier kunt bereiken, bijvoorbeeld met geweld. Nee, vrede 

is een manier van met elkaar omgaan, waar je op elk moment mee kunt beginnen. 

 

Vrede is een keuze. Dat hadden de soldaten in hun loopgraven ineens ontdekt. Het 

was een kortstondige, maar wonderlijke vrede, daar op Kerstavond 1914.  

 

En het gebeurt nog altijd, dat mensen kiezen voor vrede, tegen de klippen op. Op 

televisie zag ik een Israëliër, Maoz Inon. Zijn beide bejaarde ouders waren 

vermoord door Hamas bij de aanval op 7 oktober. De reactie van deze man: hij is 

vredesactivist geworden. Want juist door de moordpartij besefte hij dat vrede de 

enige begaanbare weg is. Daarom zegt hij: ‘Steun ons met vrede en verzoening, 

niet met wapens.’ 

 

Ja, vrede op aarde. Het lijkt nog altijd een droom, net als in die nacht dat in de 

stad van David een jongetje werd geboren. Een jongetje dat geschiedenis schreef. 

Met een onvergetelijke boodschap van geloof, hoop en liefde.  

 

Daarom blijven we de vrede vieren, ieder jaar met Kerst. In de hoop dat die vrede 

eens aanbreekt, voorgoed. Dat we het eindelijk leren. Want als je zingt over vrede 

en als je bidt om vrede, dan moet je zelf óók aan de bak. Zelf een begin maken. 

Want er is geen weg naar vrede; vrede is de weg. Ik wens u een zalig Kerstfeest. 

Amen. 


