Preek bij Richteren 11 ‘Jefta’s dochter’

Inleiding Bram Bregman

We lezen het 11° hoofdstuk ; een ‘ongehoord verhaal’ - uit het boek Rechters.
We lezen in dit bijbelboek over een kleurrijke opeenvolging van vaak gespierde
leiders van Isra€l, maar er zijn ook krachtige vrouwen: Debora en Sisera.

Het boek weerspiegelt een tijd van verschillende stammen in het land Kanaén,
met warlords aan het hoofd die elkaar beconcurreren, beroven en bestrijden met
heel veel moord en doodslag. Een situatie die ook in onze tijd nog steeds
voorkomt. Ook in moderne landen zijn er bendes en groepen die de baas - en
‘voor eigen rechter’ - willen spelen.

In onze voorbereiding van de Winterkerk vonden Hester, Michiel en
ondergetekende, het spannend en gezien wat er in onze eigen wereld aan de
hand is, en allemaal gebeurt, eigenlijk wel een goed idee om in de Winterkerk
een korte reeks ‘ongehoorde verhalen’ te laten horen - en te overdenken.

Ongehoorde verhalen: we horen en lezen ze weinig of niet - omdat we vinden,
voelen dat ze ongepast zijn, het geweld, uitspattingen, het beeld van God dat
naar voren komt, stoten ons af.

Maar is het mogelijk in deze verhalen toch een Stem te horen die uitstijgt boven
onze eigen stemmen? De Stem van God die, in al die woorden door mensen
uitgesproken en opgeschreven, tot ons wil spreken.

Vandaag het verhaal van Jefta’s dochter. Hester schrijft een brief van de dochter
aan haar vader, Michiel een brief van vader Jefta aan z’n dochter, en ik schrijf
een brief VAN God aan beiden.

Brief van je dochter (aan Jefta) — door Hester Smits

Hoe zal ik je noemen? Geloofsheld zoals je later toch in de Hebreeén brief terecht
bent gekomen? Pappa, omdat je ondanks alles mijn vader bent? Of chanteur,
omdat je het op een akkoordje gooit met God? Van alles wat?

En wie ben ik dan? De dochter van een aarts-manipulator. Gelukkig mijn
vriendinnen die met mij feestvieren, mijn naam roepen, mijn vrouw-zijn
bevestigen. Gelukkig ben ik de boeken ingegaan als een vrouw die herdacht
wordt. Zonder naam, dat wel. Jij had een naam. Soms kan ik die niet meer horen.
Er kleeft bloed aan jou.



En wie ben ik dan? Was ik blijven leven, en dan de dochter van een oorlogsheld
geworden? Was ik net zo’n man getrouwd als jij? Zijn gezinsleven offeren voor
zijn carriere? Die alles voor zichzelf goed praat met ‘hoog salaris? Ik werk er hard
voor! Niet altijd thuis? ‘ik kan niet anders’! ik was niet veel meer dan jouw bezit.
Ik vraag mij af of ik daar ooit onderuit had kunnen komen. Jij had zo graag zoons
gehad, dan had je je een man getoond.

Toen ik hoorde dat je thuiskwam, danste ik de deur uit. Ik weet niet of het je is
opgevallen maar ik zong niet. Niet zoals Mirjam bij de doorgang door de dode
zee. Ik was altijd al op mijn hoede: ruige vrienden, veel drank, geen familie,
weinig geborgenheid.

Ook nu, de mare was je al vooruitgegaan. Ik hoorde je al van ver naar ons dorp
komen. Dacht je dat ik niet wist waartoe jij in staat was? Dus toen jij met al je
verwijten voor mij stond, hoe kon ik als eerste jou tegemoet komen, was ik
voorbereid en had ik mijn besluit genomen. Weet je nog, hoe rustig ik bleef.

De geschiedenis gaat zijn eigen gang en de geschiedenis is wrang als het gaat om
vrouwen. Het heeft twintig eeuwen geduurd voordat de degelijke huisvrouw tot
sterke vrouw werd in het Bijbelboek Spreuken. Welk recht was mij gegund? Ja,
toch wel eentje: baas in eigen buik. Dat recht. Dat, precies dat, wilde ik vieren
met mijn vriendinnen, dat ik een vrouw ben, en dat ik het leven geschonken zou
kunnen hebben.

Ik ben een vrouw, naamloos en kinderloos, maar mijn vriendinnen kennen mij,
bevestigen mijn bestaan en iedereen die de Bijbel leest, ziet mij. Niet verloren
maar geleefd

mijn vader is mijn naam vergeten,
mijn kind zal nooit geboren worden
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
0, noem mij bij mijn diepste naam.
voor wie mij liefheeft wil ik heten*

*Cursief is aanpassingen in oorspronkelijk gedicht Neeltje Maria Min



Brief van Jefta aan zijn dochter — door Michiel de Leeuw
Lieve dochter,

Het is inmiddels zoveel jaren geleden dat ik jou kwijtraakte. Door mijn eigen
schuld. Al die jaren sindsdien heb ik me afgevraagd: wat heeft mij in godsnaam
bezield? En wat heeft de bijbelschrijvers bezield om mijn, ik bedoel ons verhaal
op deze manier in de bijbel op te nemen?

Om met die eerste vraag te beginnen, wat heeft mij bezield om die roekeloze
gelofte te doen? Dat ik in ruil voor Gods hulp in de strijd, in ruil voor de
overwinning, het eerste levende wezen zou offeren dat mij bij thuiskomst zou
begroeten? Terwijl mijn enige dochter in mijn huis woont?

Er gaat geen dag voorbij, of ik word door die vraag geplaagd. Geen nacht, of het
spookt door mijn hoofd. En als ik heel eerlijk ben, weet ik het nog altijd niet. Wat
heeft me bezield?

Was het eerzucht of rancune? Omdat ik opgroeide als bastaardzoon, door mijn
vader verwekt bij een prostituee, en na zijn dood verstoten en onterfd door mijn
familie? Terwijl ik nu een gouden kans kreeg op revanche, eerherstel, macht en
rijkdom?

Was het mijn eeuwige opportunisme, dat me altijd geholpen heeft in mijn carricre
als huurlingenbaas, maar dat zich op een dag tegen me zou keren?

Of was het toch de angst? Omdat we eigenlijk geen schijn van kans maakten met
ons samengeraapte leger tegen de vechtmachine van de Ammonieten? En zag ik
geen andere mogelijkheid dan de goden te verzoeken?

Begrijp me goed, ik zoek niet naar excuses, ik probeer het alleen te begrijpen.

En wist ik eigenlijk wat ik deed op dat moment? Dat ik jou op het spel zette, mijn
enige kind? Was mijn gelofte totaal ondoordacht, een opwelling in paniek? Of was
het een berekende gok, nam ik het risico voor lief?

Of — en die gedachte durf ik nauwelijks toe te laten — of wist ik dondersgoed wat
ik deed, en offerde ik willens en wetens mijn gezin op het altaar van ambitie,
carriére en succes?



De bijbelcommentatoren zijn het er niet over eens. En ik blijf je het antwoord
schuldig. En waarom staat dit tragische verhaal van ons iiberhaupt in de bijbel?
Het lijkt meer zo’n verhaal uit de Griekse mythologie.

Zoals dat verhaal van Idomeneus, die na de Trojaanse oorlog op de terugreis naar
Kreta in een zware storm terechtkomt. En die Poseidon, de god van de zee, een
gelofte zweert: als hij veilig thuis zou komen, zou hij de eerste persoon offeren
die hij tegenkwam. Dat bleek zijn eigen zoon te zijn...

Ik weet hoe het voelt. Maar de bijbel is toch anders? Ja, er staat dat een gelofte
aan God bindend is, maar ook dat het leven heilig is. Wij als volk van Israél zijn
toch het volk van de Tien Geboden, geroepen om de menselijkheid te allen tijde
te bewaren, om leven te beschermen?

Tora en profeten keren zich uitdrukkelijk tegen kindoffers. In het verhaal waarin
Abraham zijn zoon Isaak moet offeren, wordt niet voor niets van bovenaf
ingegrepen. God wil geen kindoffers, maar barmhartigheid en gerechtigheid.

Waarom deed ik dan wat ik deed? En waarom wordt ons verhaal dan verteld
zonder enige kritiek, commentaar of oordeel? En waarom greep de Allerhoogste
hier niet in? Er was geen engel die mijn arm vastpakte, geen stem die mij
tegenhield. Alleen maar stilte.

naam heeft zelfs het Nieuwe Testament gehaald, opgenomen in de eregalerij van
geloofshelden, in Hebreeén 11, tussen namen als Noach, Abraham en Mozes.

Maar daar hoor ik helemaal niet tussen. Ik ben geen held. Ik ben een huurling.
Een waardeloze vader. En een moordenaar.

Wat is dan de les van ons verhaal voor alle komende generaties? Misschien alleen
dit: woorden zijn niet onschuldig. Geen enkele ouder zou z’n kind mogen

verliezen. En geen mensenleven is ooit het opofferen waard.

Ik hoop, waar je ook bent, dat we elkaar eens weer in de armen mogen sluiten.
Dan laat ik je nooit meer los.

Je liethebbende vader,

Jefta.



Brief van God aan Jefta en dochter — door Bram Bregman

Ik schrijf een fictieve brief VAN God — aan de dochter en vader Jefta. Ik geloof
— in zekere zin met Jezus — in een ontwikkeling van God — dus in verandering
van het gods-BEELD van mensen, tot op de dag van vandaag.

De brief VAN God:

Beste Jefta en dochter, ik besta niet, ik BEN aanwezig, als inspiratie van
menselijkheid, liefde en vrede. Dat zit al in mn Hebreeuwse naam JHWH.

Lieve dochter, wat ben je een prachtige jonge vrouw, zo eerlijk, zo moedig, en
zo gehoorzaam geweest aan je vader, en nu lig je hier stil... In het verhaal van je
offerdood, ben ik er niet bij. Dat klopt maar voor de helft: jullie waren te angstig
en te verkrampt om mijn stille stem in het hart te horen: DOE HET NIET! KOM
terug van je belofte!

Je naam is met je ongelofelijke offerbereidheid voor de eeuwigheid bewaart:
Jefta’s dochter. Ik wens jullie vrouwen in de toekomst volkomen
gelijkwaardigheid aan mannen toe, om met stevigheid en empathie op te
komen voor jullie zelf, veiligheid voor jullie kinderen en al wat leeft.

Jefta, ik wil ook naar jouw verdriet en pijn luisteren. Kom, zoek een stille plek
in de eenzaamheid op, vertel alles wat er is gebeurd, van kind af aan.

Ik hoor je, ik hoor je - ik fluister in de wind: ik heb je lief! — wat je ook hebt
gedaan, geloof het! Neem het aan! Vertel, zeg het, spreek het uit, schreeuw het
uit! Het is verschrikkelijk hoe je bent opgegroeid als een onecht kind, je bent
vast heel vaak gepest: Jefta hoerenjoch, hoerenkind, bastaard, stom kind! ....
mmm ... ik zie een traan... je bent niet geliefd, niet geknuffeld door je moeder,
van begin af aan heb je stoer van je afgeslagen, om er TOCH te zijn, voor je
vader, voor je halfbroers en -zussen, om IEMAND te zijn.

En toen je volwassen was ben je weggejaagd. En verzamelde je in Tob:
Goedland, een stel leuke vriendjes om je heen, een lekkere gang om te pakken
en grijpen wat je maar wilde. Je vond een vrouw en kreeg een dochter. Was je
blij met haar: vertederd, zacht? Heb je voor haar gezorgd, haar gedragen op je
arm, een luier verschoond?

En nu heb je haar geofferd, vanwege je belofte aan mij. De deal die je meende
met mij te kunnen sluiten. En nu verscheurt het jou wat je hebt gedaan Jefta. Ik
veroordeel je niet Jefta, maar ik ben geen Hemelse Heerser van macht en
overheersing. Een god die offers van kinderen of mensen nodig heeft. Dat zit in
jouw hoofd en dat van vele anderen, die je hebben gevraagd, om te winnen, om



de baas te willen spelen — met hulp van een God die aan jullie kant staat. Maar,
IK BEN - alleen inspiratie - van vrede en verbinding tussen mensen.

Ik zie weer een traan... ik snap het heel goed ... mmm ... je dochter komt niet
meer terug - en je voelt spijt, schuld, boosheid. Je vrouw wil je niet meer zien
om wat je zomaar hebt gedaan: jullie grootste schat gedood. Ik wil je helpen
zacht te worden Jefta, om te huilen over alles wat er in je leven is gebeurd. Ik
wil je helpen een man te woorden die kan voelen. Sterk te zijn met en vanuit
mijn liefde IN JOU ZELF. Dat is het offer waarop ik hoop: je stoere ego-gedrag
afleren, een ander mens en een andere rechter worden - van innerlijke kracht,
empathie en wijsheid.

Je mag opnieuw beginnen Jefta! Amen.



