
Preek bij Johannes 1 : 19 - 30 

 

Gemeente van Christus, 

 

In een sketch van Herman Finkers vertelt hij hoe hij eens door de politie was 

aangehouden na een wilde achtervolging en voor de rechter moest verschijnen. 

Met deze woordenwisseling tot gevolg: 

 

- Verdachte. U bent geboren in Almelo? 

- Ik ontken alles. 

- Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? 

- Nee, ik ontken alles. 

 

En zo werd een kort geding toch nog behoorlijk lang… 

 

‘Ik ontken alles’ lijkt ook wel het motto van Johannes. Bij zijn optreden als doper 

in de woestijn bij de Jordaan krijgt hij een spervuur van vragen op zich af, waarbij 

hij alles ontkent.  

 

Van heinde en ver waren ze gekomen, de religieuze officials, om te zien wat voor 

vlees ze met hem in de kuip hadden. En ze moeten met een antwoord terugkomen. 

Maar ze worden niet veel wijzer. 

 

- Wie bent u? 

- Ik ben niet de messias. 

- Bent u dan Elia? 

- Die ben ik ook niet. 

- Bent u de profeet? 

- Nee. 

 

En hij gaat nog even door met de ontkenningen: in uw midden is iemand die u níet 

kent. En ik ben het níet waard om zijn schoenen los te maken. Alles in de 

ontkenning. 

 

En toch begon de evangelielezing met de woorden: ‘Dit is het getuígenis van 

Johannes.’ Ja, want Johannes ontkent alles wat ze hem vragen, alle messiaanse 

titels die ze hem toedichten. Maar hij zégt ook iets, cryptisch, maar veelzeggend, 

namelijk dat wat hij wél is: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht 

de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 

 



Dit is Johannes wél: de roepende in de woestijn. In die profetie van Jesaja wordt 

de komst van God in deze wereld aangekondigd. God komt eraan, om een nieuw 

begin te maken met zijn volk. Maar dat zal niet vanzelf gaan. Want er liggen nogal 

wat obstakels op de weg. Gods entree in deze wereld is een moeilijk begaanbaar 

pad vol hobbels. 

 

Daarom roept de stem in Jesaja, de stem van Johannes: Maak die weg récht, dat 

betekent: de valleien moeten omhoog en de bergen moeten omlaag en het ruige 

land moet vlak worden. Beroemde woorden, ook vereeuwigd in de Messiah van 

Georg Friedrich Händel: 

 

Ev'ry valley shall be exalted, and ev'ry mountain and hill made low,  

the crooked straight and the rough places plain. 

 

En dat moet nú gebeuren. Want Johannes weet hoe laat het is. Het is tijd voor een 

doorbraak. God zal doorbreken in onze wereld, zegt hij, en wij zullen daarbij niet 

alleen passief toekijken. Wij kunnen iets dóen, wij móeten misschien wel iets 

doen, om de weg van God begaanbaar te maken. Want het zal niet vanzelf gaan. 

 

En dat het niet vanzelf gaat, dat heeft alles te maken met de maníer waarop God 

in deze wereld komt. Niet met donder en bliksem en hemelse legers, om met veel 

geweld de zaken recht te zetten. Nee, hij komt heel anders. 

 

Als Johannes de volgende dag Jezus naar zich toe ziet komen, zegt hij: ‘Kijk, daar 

is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ Het is de enige keer 

in de Bijbel dat Jezus wordt aangeduid als ‘Lam van God’, maar het heeft grote 

bekendheid gekregen. Agnus dei qui tollis peccata mundi.  

 

Dat is sinds lang een vast onderdeel geweest in de liturgie van de kerk. Agnus Dei, 

Lam van God. Gezongen tijdens het avondmaal, bij het breken van het brood. Dat 

is hier in onze kerk geen vaste prik meer, maar speciaal voor de gelegenheid wordt 

het vandaag wél gezongen.  

 

Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. In deze zin komen eigenlijk 

twee aparte betekenissen bij elkaar, twee metaforen, twee offerdieren. 

 

Het lam verwijst naar het paaslam, het verhaal van Exodus, de bevrijding uit de 

onderdrukking in Egypte. Het paaslam dat Israël in de nacht van de uittocht moest 

slachten en bereiden en eten.  



Het bloed van dat lam werd aan de deurposten van de huizen gesmeerd. Zo hield 

dit bloed de dood buiten de deur en markeerde het de uitgang naar de vrijheid. 

 

Bij de viering van deze joodse Pesachmaaltijd met zijn leerlingen betrekt Jezus 

dit op zichzelf, als hij zegt: 

 

Dit brood is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt,  

Deze beker wijn is mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. 

 

Agnus Dei. Lam van God. Maar daar voegt Johannes nog iets aan toe, iets van 

een ander dier: ‘dat de zonde van de wereld wegdraagt.’ Dit is een associatie met 

een ander dier uit de Tora, de zondebok, die een rol speelt in het uitvoerige ritueel 

van de Grote Verzoendag, Yom Kippoer. Dat staat beschreven in het boek 

Leviticus. 

 

De hogepriester legt daar de handen op de kop van de bok, en spreekt alle fouten 

en misdaden van het volk openlijk uit, al hun zonden en misstappen. Die worden 

ritueel overgedragen op het dier en daarna wordt de zondebok de woestijn in 

gedreven, plaatsvervangend een gewisse dood tegemoet. 

 

Ook deze betekenis wordt later gehecht aan het sterven van Jezus. Waarbij zijn 

dood, de dood van een onschuldige, een plaatsvervangend offer is uit liefde voor 

de mensen van zijn volk. Een offer dat diezelfde mensen vrijpleit.  

 

Die twee betekenissen komen hier samen in het Agnus Dei. En ik vermoed dat ik 

niet de enige ben hier in de kerk, die dat een ingewikkeld concept vindt. Jezus, 

gestorven voor onze zonden. Het is voor velen taal van vroeger, zwaar en 

vervreemdend. Sommigen hebben daardoor zelfs moeite met het avondmaal, 

vanwege die lading. 

 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van de wereld. Hoe zouden die woorden 

opnieuw betekenis voor je kunnen krijgen, actueel kunnen worden? 

 

Dat vroeg de kunstenaar Willem Zijlstra zich ook af. Hij maakte een bijzonder en 

spraakmakend kunstwerk. Een opgezet lam, dat met gebonden poten ligt op een 

stapel kranten.  

 

De bovenste krant bevat een artikel over de Holocaust met een foto van de 

prikkeldraadomheining rond een concentratiekamp. Daar ligt het lam met zijn 

kop naast. De kop van het artikel: de mens is tot alles in staat. 



Volgens de kunstenaar zijn de kranten als het ware het altaar waarop het lam 

geslacht is. Want die krant is een verslag van het menselijk onvermogen om in 

vrede te leven, een verslag van het menselijke doen en laten, van het staan en 

vallen.  

 

'De mens is tot alles in staat' heeft trouwens een dubbele betekenis.’ In staat tot 

het kwade maar ook tot het goede. De titel van het kunstwerk:  Ecce Agnus Dei 

qui tollis peccata mundi. 

 

Het lam Gods gaat dus over het leven en de dood in onze wereld. Over een offer 

van liefde. Over Jezus die niet kwam om te heersen, maar om te dienen. En 

dienende liefde is altijd kwetsbaar.  

 

Alles van waarde is weerloos, dichtte Lucebert ooit. Het lam is bij uitstek een 

symbool van weerloosheid en kwetsbaarheid, van het menselijk bestaan en van 

dienende liefde. 

 

Zó komt God in deze wereld. Als een Kerstkind en als een Paaslam. Beide even 

kwetsbaar. Zoals Maarten Luther zei: ‘Kruis en kribbe zijn uit hetzelfde hout 

gesneden.’ 

 

Maar als God zó in onze wereld komt, wat betekent het dan dat wij voor die God 

een pad moeten banen, een toegangsweg? Wat staat ons dan te doen?  

 

Ik denk dat het betekent dat ook wij zelf ook bereid moeten zijn om iets op te 

offeren. Voor een rechtvaardige wereld, voor een beter klimaat, voor mensen die 

het minder goed hebben dan wij. Dus groen doen en goed doen. 

 

Ik denk dat het betekent dat wij zélf ook de liefde hoog houden, daar waar we 

kunnen. Dat we zélf ook licht verspreiden voor wie in het donker zit.  

 

Daarmee worden de bergen geslecht en het pad gebaand naar een nieuwe tijd. Een 

tijd die zal komen, dankzij al die mensen die zich daarvoor willen inzetten. 

Dankzij al die mensen die niet ophouden te geloven in die andere wereld van vrede 

en gerechtigheid. En die daarvan getuigen in woorden en daden. En misschien 

kunnen wij ook zulke mensen zijn. 

 

Die net als Johannes getuige zijn van de komst van God. Dan maakt het Kerstkind 

straks een zachte landing. Dan is Johannes geen roepende meer in de woestijn. 

Dan valt er niets meer te ontkennen. Amen. 


