
Preek bij Jesaja 63 : 19b – 64 : 8 en Marcus 13 : 24 – 37 

 

Gemeente van Christus, 

 

De Adventstijd is het begin van een nieuw kerkelijk jaar. En toch steekt de 

evangelietekst vandaag juist in bij het einde, het einde der tijden nog wel.  

 

We lezen over zons- en maansverduistering, vallende sterren en een hemel die 

wankelt op z’n laatste benen. Het zijn heftige, apocalyptische beelden, die 

Marcus oproept. Maar ze gaan niet over het vergaan van de wereld, maar over 

de komst van God ín onze wereld: Advent dus. 

 

Een komst waar de profeet Jesája al eeuwen reikhalzend naar uitziet. “Als u toch 

zou afdalen!”, roept hij. “Scheur de hemel open”, klinkt het bijna 

hartverscheurend.  

 

Jesaja sméékt God om naar de aarde te komen, ook al weet hij dat die komst niet 

louter een feestelijke aangelegenheid zal zijn… Er zullen dingen rechtgezet 

moeten worden. Want het volk is afgedwaald. “Wij allen zijn als verwelkte 

bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag.”  

 

Op poëtische wijze schetst de profeet de staat van het volk. Mensen als 

herfstbladeren, een wereld in verval. En, zegt hij ook nog, ‘onze gerechtigheid is 

als een bebloede doek.’ Met andere woorden: gerechtigheid is ver te zoeken. 

 

Een wereld in verval, waar het recht met voeten wordt getreden. Dat was toen, 

maar het klinkt nog steeds actueel. Want wie de toestand in onze huidige wereld 

overziet, kan de profeet geen ongelijk geven. En ook je eigen leven kan er soms 

wat verwaaid bij liggen.  

 

En zo is de stemming toch een beetje bedrukt op deze eerste Adventszondag. 

Terwijl Advent toch binnenkort uit moet lopen op het feest van Kerst. Maar daar 

zijn we nog niet. Dat is wel duidelijk. 

 

Advent is verwachten, dromen, maar het is ook: je nachtmerries onder ogen 

zien. Je eigen duistere kanten. En dán wakker worden! En wakker leven. 

 

De kleur paars is niet alleen de kleur van verwachting, maar ook van boete. Dat 

is van oudsher óók de functie van deze voorbereidingstijd op Kerst: boete doen.  

 

En dat wil zeggen: dat je de nachtmerrie die deze wereld kan zijn, én de donkere 

plaatsen in je eigen ziel, dat je die onder ogen ziet. Dat je je daar bewust van 

wordt. 



Want als je dat níet doet, dan snap je straks ook niet wat het Kerstfeest betekent. 

Dan trap je in de valkuil dat Kerst een gezélligheidsfeest. Terwijl het een  

Bevrijdingsfeest is!  

 

Dan denk je dat er een schattig kindje geboren gaat worden in een knusse stal. 

Maar er wórdt geen schattig kindje geboren in een knusse stal. Onze Rédder 

wordt geboren in een wereld in verval. Zullen we dat afspreken? 

 

En als je nu het gevoel krijgt dat ik je een schuldgevoel probeer aan te praten… 

dan klopt dat. Máár wel een functionéél schuldgevoel. En wat bedoel ik 

daarmee? Een schuldgevoel dat je de weg wijst.  

 

Zoals het gezegde luidt: een slecht geweten is een geweten dat goed 

functioneert. Want voordat je behoefte krijgt aan verandering, moet je eerst 

voelen dat het anders móet. 

 

En daarom gaat Advent ook híer over: over ons, als verwelkte bladeren, 

verwaaid op de wind van ons wangedrag.  

 

En dat is niet sfeervol, dat geef ik onmiddellijk toe, maar het is wel van belang. 

Want zonder Advent geen Kerst. Zonder schuld geen verlossing. En zonder 

verlossing geen verándering. 

 

En verándering, dáár is het uiteindelijk om te doen. Want dat is toch waar geloof 

ten diepste om draait. Ons geloof is niet de bevestiging van onze zekerheden. 

Het is ook niet een spiritueel sausje over ons al zo geslaagde leven.  

 

Nee, geloof gaat wezenlijk over verándering. Verandering die hard nodig is. Van 

de wereld om ons heen. Van ons eigen leven. Van onze verhouding tot elkaar. 

 

God is uit op een verándering van ons bestaan, en dat zal alles in zich hebben 

van een bevrijding. Denk maar aan de tekst van dat allerbekendste Kerstlied:  

 

Stille Nacht, heilige nacht 

Vrede en heil wordt gebracht 

aan een wereld verloren in schuld 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

 

Dat gaat niet over gezelligheid. Maar over vréde en heil. Nou, als dát geen 

verandering is, dan weet ik het niet meer. Want er is zoveel ónvrede, en de 

wereld is vol van ónheil.  



Dagelijks worden we ermee overspoeld: berichten en beelden van haat en 

geweld, van oorlog en dreiging, van een klimaatverandering waar niemand de 

gevolgen van kan overzien.  

 

We zijn 2000 jaar verder sinds de geboorte van Christus, maar hoeveel we ons 

ook ontwikkeld hebben, hoeveel vooruitgang we ook hebben geboekt, in wezen 

lijkt de wereld niet veel veranderd: ze worstelt nog steeds met de juiste richting. 

 

En als je inzoomt op je eigen leven, dan krijg je dat gevoel misschien ook wel 

eens. Dat je toe bent aan verandering, maar dat dat zo lastig te realiseren is.  

 

Met je oude gewoonten en karaktertrekken. Je fouten die je bekend voorkomen. 

De valkuil waar je toch steeds weer in tuint. De kloof tussen droom en daad. En 

‘sorry’ blijft ook een moeilijk woord. 

 

Maar ook het kwaad dat van buiten komt en dat je raken kan, in de vorm van 

tegenslag, ziekte en verlies. Wat lijkt er soms weinig te veranderen. 

 

Ik moest denken aan een gedicht van Jean-Pierre Rawie. Een eindejaarsgedicht. 

Hij schreef het in december 1999, als afsluiting van de 20
e
 eeuw. Hij kijkt terug 

op die eeuw, maar het gedicht lijkt van alle eeuwen. Het gaat zo: 

 

Ook dit jaar, zoals alle jaren, 

ontsteek je in de schemering 

de kaarsen in de kandelaren 

als rituele handeling, 

 

als om een dreiging te bezweren 

die zich nog nooit bezweren liet, 

want ieder jaargetijde keren 

verlies en liefde en verdriet. 

 

En in de bange laatste dagen 

van deze gruwelijke eeuw 

is het niet anders: regenvlagen, 

neerslachtigheid en natte sneeuw. 

 

Wij denken aan een rechte lijn, 

maar volgen steeds dezelfde kringen, 

en schijnbare veranderingen 

blijken bij nader inzien schijn, 

omdat de wezenlijke dingen 

in wezen ongewijzigd zijn. 



Die laatste zin is zo treffend: schijnbare veranderingen blijken bij nader inzien 

schijn, omdat de wezenlijke dingen in wezen ongewijzigd zijn. 

 

Geen wonder dat er door de hele bijbel heen zo reikhalzend naar verándering 

wordt verlangd. Davids Zoon, láng verwacht. God, die iets nieuws begint.  

 

Want als het óns niet lukt om de wezenlijke dingen wezenlijk te veranderen, dan 

moet het initiatief maar van de ándere kant komen. Van Gód uit.  

 

Want anders, zegt Jesaja, dan zijn we overgeleverd aan onszelf, ons eigen 

wangedrag. Vandaar zijn hartenkreet: “Als u toch zou áfdalen, dán, eindelijk… 

 

Ook al betekent die komst van God dat ook ónze daden aan het licht komen, dat 

ook wíj op onze donder krijgen. Het maakt de profeet niet uit. Liever een boze 

God dan een onverschillige, een afwezige. Scheur de wolken, kom bevrijden. 

 

En wij, nu Advent begint, wij verlangen mee met Jesaja. En we kíjken mee met 

Márcus. Met die deurwachter uit de gelijkenis van Jezus, die de hele nacht op 

wacht staat. Op de uitkijk of zijn meester misschien al terugkeert. Hij tuurt in het 

duister naar een spoor van licht. Gespannen. Want het kan élk moment 

gebeuren. 

 

En als je dát gelooft, als je dáár naar verlangt, naar Gods bevrijdende komst, op 

élk moment, dan hééft dat consequenties. Dat kan niet anders. Dan maakt dat 

verschil voor je eigen leven, voor je levenshouding. Dan maakt dat verschil voor 

je doen en laten, hier en nu. 

 

Dat verschil noemt Jezus: waakzaamheid. Die levenshóuding: waakzaamheid. 

En op de een of andere manier moest ik bij het woord ‘waakzaamheid’ toch 

even denken aan de verkiezingsuitslag van vorige week.  

 

Daar wil ik eerlijk gezegd niet al teveel over kwijt. Je moet als predikant ook 

oppassen met politiek op de preekstoel. Al sta ik goedbeschouwd niet echt óp de 

preekstoel. Nee, die staat daar in de hoek. 

 

Misschien verwachten jullie van mij een stellingname. Misschien verwachten 

jullie dat ik ga zeggen dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is. Dat de PVV al 

17 jaar een racistische, discriminerende en haatdragende partij is en dat haar 

giftige discours nu steeds acceptabeler wordt gemaakt.  

 

Dat de Partij voor de Vrijheid aan de macht schadelijk zou zijn voor onze 

vrijheid en onze democratie, voor onze moslims, voor onze al zo gepolariseerde 



samenleving, schadelijk voor het aanzien van ons land in Europa en in de 

wereld, voor Oekraïne en voor het klimaat. 

Jullie verwachten misschien dat ik ga zeggen dat Geert Wilders, in zijn mildere 

versie, niet alleen een wolf in schaapskleren is, maar ook nog een slecht 

verkléde wolf.  

 

Dat als hij zegt dat hij premier van alle Nederlanders wil zijn en dat hij de wet 

en de grondwet wil respecteren, dat hij doet denken aan een pyromaan die 

solliciteert als brandweercommandant met de plechtige belofte dat hij heus niet 

zélf brand gaat stichten.  

 

En dat het een veeg teken is als je met je verkiezingsoverwinning wordt 

gefeliciteerd door Marine Le Pen, dictator Victor Orbán en de Russische 

oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin.  

 

Maar ook weer niet verrassend aangezien Wilders zelf ook een hekel heeft aan 

democratische instituties. En dus de Tweede kamer een nepparlement noemt, 

rechters neprechters, journalisten ‘tuig van de richel’ en mijn integere 

ochtendkrant Trouw ‘de smerigste krant van Nederland.’ 

 

Misschien verwachten jullie zelfs dat ik ga zeggen dat het gedachtengoed van de 

PVV lijnrecht ingaat tegen het christelijk geloof. Dat het daarom ongelooflijk is 

dat zoveel christenen hierop stemmen, net als in Amerika op Trump.  

 

Dat deze christenen dus wel iets uit te leggen hebben op de dag dat volgens 

Marcus de Mensenzoon op de wolken komt om gerechtigheid te brengen. Dat 

het woord ‘sorry’ dan wel op z’n plaats is, ook al schijnt dat een moeilijk woord 

te zijn. 

 

Maar dat ga ik dus allemaal níet zeggen. Nee. Dat mogen jullie zélf bedenken.  

 

Wat ik wél wil zeggen, is: wees waakzaam. Wees waakzaam nu het niet alleen 

buiten donkerder wordt, maar ook in onze samenleving. Wees waakzaam tegen 

goedgelovigheid, dat het allemaal wel mee zal vallen, dat het niet zo’n vaart zal 

lopen. Wees waakzaam tegen taal die mensen uitsluit en minderwaardig maakt.  

 

Wees waakzaam waar de waarheid wordt ontkend, valse tegenstellingen worden 

gecreëerd en er simpele oplossingen worden geroepen voor complexe 

problemen.  

Wees waakzaam waar de teréchte onvrede en zorg van mensen wordt misbruikt 

voor een agenda van haat.  

 



Wees waakzaam, als het zondebokmechanisme weer opduikt, zoals zo vaak in 

de geschiedenis. Want we hebben dit eerder gezien. Omdat we steeds dezelfde 

kringen volgen, zoals Rawie heeft gedicht, en de wezenlijke dingen in wezen 

ongewijzigd zijn.

Dus wees waakzaam voor de vrede, voor de liefde en de hoop. Dwars door het 

donker heen. Want waakzaamheid is onze opdracht. Dat betekent: actief uitzien 

naar Gods licht. En wie in de nacht uitziet naar Gods licht, die steekt alvast een 

kaars aan in het donker. Zoals een kind vanmorgen deed.  

 

Het is er nu nog één. Maar die ene kaars betekent: dat wij de hoop niet laten 

varen, dat wij het geloof niet opgeven, en dat wij de liefde niet laten. Dát is 

uitzien naar de komst van God in deze wereld.  

 

En elke week zal het licht groeien. Want hij komt, hij komt, de lieve goede God. 

In een wereld, verloren in schuld, maar níet voorgóed verloren. Hij komt om te 

bevrijden, en alles recht te zetten.  

 

Daarom is het Advent, tijd van waakzaamheid, tijd van verwachting. Want 

straks met Kerst vieren we dat God de wolken scheurt en naar ons afdaalt in de 

gedaante van een kind. Om een nieuw begin met ons te maken.  

 

Onze redding is al onderweg. Nog 21 nachtjes slapen.  

 

Of beter gezegd: waken… 

 

Amen. 


